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 Voorwoord 

De eerste editie na de zomervakantie. Nieuwe ronde, nieuwe 
kansen. De redactie heeft er weer zin in. Wij voelen ons in 
ieder geval met z’n allen weer fris en fruitig om de draad weer 
op te pakken. We hebben weer rust, inspiratie en ideeën 
opgedaan en dat versterkt ons als team. Wij zetten ons beste 
beentje weer voor en hopen dat jullie als dorpsgenoten en 
verenigingen ons hier weer mee willen helpen. Wij kunnen nu 
eenmaal niet zonder jullie inbreng. Op naar een nieuwe 
jaargang…schouders eronder.  
 
Oh ja, bijna vergeten……er is in Oldeholtpade toch nog 
wel iemand te vinden om onze Werkgroep te versterken? 
Dat dachten wij ook!! Je bent van harte welkom. Vele 
handen maken nu eenmaal licht werk. Neem gerust 
contact op. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
 

Graag de nieuwe kopij inleveren voor 29 oktober 2022  
 

– Thema: Schijn een lichtje op mij 

Kopijdata 2022-2023 

Nr. 3 07-01-2023  IJskoud?  Nr. 5  06-05-2023 Waar is het feestje?  
Nr. 4 04-03-2023 Groeikracht  Nr. 6  24-06-2023 Zomerhitte!  
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Burgerlijke stand 

 Geboren 

 

08 juli 2022  Nynke Deli   Franckenastraat 4 

   dochter van Ferencz en Sonja Deli 

 

26 juli 2022  Yentl ter Schure  Hesselighstraat 10 F

   dochter van Tim ter Schure en Marlon Sittrop

    

19 augustus 2022 Jelle Holtrop   Hoofdweg 125  

zoon van Johannes en Hendrika Holtrop 

 broertje van Jacob 

      

19 augustus 2022 Lenn Koning   Voorkamp 16 

   zoon van Dennis en Chrissie Koning – Gerritsma 

 

20 augustus 2022 Roan Schonewille  Westerhofstraat 2

   zoon van Bastiaan en Laura Schonewille 

   broertje van Demi 

 

Nieuwe bewoners / Inwoners met een nieuw adres 

Carmen van Brussel      Franckenastraat 31 

          

Bovenstaande informatie is niet ontleend aan gegevens van de gemeente maar verkregen uit 

persoonlijke informatie. Excuses voor eventuele onvolkomenheden. 
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Buurtproat 

Verhalen uit het mooiste dorp van Friesland 

Jesper Fischer gaat in september een half jaar studeren in 
Barcelona voor zijn minor IEM (Industrial engineering & 
management) van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij komt in 
februari weer terug. We wensen hem een fijne en ‘leerzame’ tijd toe! 
 
Er is ook nog nieuws te vermelden over de auto van familie 
Fischer! Deze mocht namelijk wat langer op vakantie blijven in 
Tsjechië en komt met de vrachtauto weer naar huis. Dit omdat er 
in Tsjechië een tekort is aan monteurs.  
 
Karin Oostra kan iedereen aanraden om een oproep op Facebook 
te plaatsen wanneer je onverwacht (gelukkig tijdelijk) in een 
rolstoel belandt. Het leverde vele wandelingen op met diverse 
mensen uit het dorp, buurt, familie, vrienden. Hartverwarmend en 
heerlijk met deze fantastische zomer.  
Wij wensen Karin uiteraard een spoedig herstel toe met haar knie. 
 
Onlangs werd er via verschillende kanalen een oproep geplaatst 
om buslijn 116, de bus die rijdt langs de dorpen tussen Wolvega en 
Oosterwolde, rendabel te houden. Buslijn 116 wil je niet missen!  
Gelukkig heeft het Bos- en buitengebied een eigen buslijn met 
bushalte! Frits Schnoor rijdt af en toe voor Coulant, zo ook in het 
laatste weekend van augustus. Toen hij een rit had van 
Oosterwolde naar Wolvega en in de tussentijd even thuis een  
pauze kon nemen (de bus kon zo lang bij familie Maatman 
neergezet worden) keek hij raar op toen er voor het huis van 
familie Maatman mensen bij de ‘bushalte’ stonden te wachten!  
Er werd even een klein rondje gereden met de buurt…een eigen 
‘buurtbus’ dus! 

 

 

 

 

 

 

Bos en Buitengebied 
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buurtnieuwbouwwest@gmail.com 

Bo Hamstra is geslaagd voor haar rijbewijs. 
Gefeliciteerd en veel veilige kilometers. 
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Hamersweg Maria – maria@bouwbedrijfkemper.nl 

In de vorige Holenpathe benoemde ik de 2 gezichten van de 
Hamersweg. 

Het idyllische “landweggetje” had onbedoeld misschien ook wel 
te maken met de vele gaten in het asfalt. Onlangs zijn deze 
hersteld maar dit gebeuren heeft toch ook weer 2 kanten. De 
fietsers en scootmobiel berijders zullen er ongetwijfeld blij mee 
zijn evenals “de snelle jongens”. Maar of de aanwonenden hun 
gedrag op de snelle weg zo waarderen is de andere kant! 

Met dit mooie zomerweer zijn veel mensen overdag of ’s avonds 
buiten in de tuin. Wat kan het dan een extra dimensie geven als 
je veel onbekende vogelgeluiden hoort. Op de buurtapp wordt 
aangegeven dat er iemand ’s avonds een hoog piepgeluid 
waarneemt. Een ander weet te melden dat het mogelijk een 
ransuil is die dit hoge piepende geluid maakt als de jonge 
uilskuikens in de avond het nest verlaten. 

Ook kunnen we genieten van de bijzondere vogelgeluiden die 
komen uit de achtertuin van Tjalling en Ria. In de volière zijn 30 
nieuwe vogels gehuisvest en een “leek” zal deze geluiden niet zo 
snel herkennen. Belangstellenden zullen zich dan maar moeten 
melden voor een excursie met uitleg. 

Onze altijd vriendelijke en gezellige buurman Henk doet veel 
vrijwilligerswerk voor kerk en samenleving (Oekraïners 
huisvesten). Hij is al eens genoemd als BS’er (Bekende 
Stelllingwerver). Maar ondanks al deze bezigheden waar hij altijd 
graag tijd voor vrijmaakte, is hij op een zondagmorgen met 
spoed in het ziekenhuis opgenomen. Henk is ook maar gewoon 
mens met een gewoon lichaam en juist dit lichaam heeft op die 
zondag gezegd “zo kan dit niet verder”. Inmiddels heeft hij een 
operatie ondergaan waarbij 4 omleidingen zijn aangebracht. 
Gelukkig voelt hij zich al beter en we wensen Henk en Femmie 
een goed herstel toe en hopen beide bij gelegenheid in goede 
conditie te weer te ontmoeten. 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwbouw West 

mailto:buurtnieuwbouwwest@gmail.com
file:///C:/Users/Eigenaar/Documents/dorpskrant%20holenpathe/jaargang%2026/alles%2026-2%20holenpathe/maria@bouwbedrijfkemper.nl
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De Kampen heeft een nieuw bestuur. Anja van Veen, Arnold van 
Vleeren, Larissa Bosma en Wendy Nijholt wensen we veel succes! 

Thema van de Holenpathe is deze keer opgeladen? Langzamerhand 
lopen de vakanties ten einde en worden mooie vakantieverhalen 
uitgewisseld. We hebben ons weer kunnen opladen in de vakantie. 
Maar in onze buurt wordt er letterlijk ook steeds meer opgeladen n.l. 
de elektrische auto. De afgelopen periode zijn er weer een aantal 
auto`s bijgekomen. 

Ook zien we de daken van onze huizen meer en meer veranderen. 
Op steeds meer daken liggen zonnepanelen. 

Eind juni is er wildmengsel gezaaid in de bermen aan de 
Buitenkamp/Grote Kamp. Dit is mooi opgekomen en hier hebben we 
een tijdje van kunnen genieten. Het was een kleurig geheel! 
Fijn dat er bewoners zijn, die dat organiseren. 

We zien verjonging in de buurt. In de speeltuin spelen veel jongere 
kinderen. En dat gaat door, gezien de baby`s die er afgelopen tijd 
zijn geboren op de Voorkamp. Gefeliciteerd! 

Felicitaties ook voor Frans en Margreet ter Schure! Ze zijn opa en 
oma geworden. Tim en Marlon zijn ouders geworden van Yentl. 

Nieuws voor de rubriek Buurtproat kunnen jullie doorgeven aan 
Femke van Hoogwaarden (femkevanhoogwaarden@gmail.com), 
Wendy Nijholt (wendynijholt@home.nl en Marianne Boonstra 
(marboonstra@gmail.com) 

Femke en Wendy zijn bereid gevonden om zich in te zetten voor de 
buurtpraot van De Kampen. Bedankt Femke en Wendy! Succes!  

Dan nog een opmerking over de hondenpoep. Kennelijk is het voor 
sommige hondeneigenaren lastig om de drollen van hun hond op te 
ruimen. Op de groenstrook tegenover de speeltuin aan het begin 
van de Grote Kamp en in het paadje achter de Weidekamp liggen 
veel drollen. Regelmatig wordt het opgeruimd. Toch ligt er steeds op 
dezelfde plaatsen weer poep. Een kleine moeite om het op te ruimen. 
En veel prettiger voor anderen die er ook wandelen. 

 

Marianne – marboonstra@gmail.com 
Femke – femkevanhoogwaarden@gmail.com 

Wendy – wendynijholt@home.nl 

 

De Kampen 

mailto:femkevanhoogwaarden@gmail.com
mailto:wendynijholt@home.nl
mailto:marboonstra@gmail.com
mailto:marboonstra@gmail.com
mailto:femkevanhoogwaarden@gmail.com
mailto:wendynijholt@home.nl
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S.C.O. 

                                                   

Verenigingsnieuws 

Berichten vanuit de Olpae clubs  

Ook de korfballers snakken weer naar een ‘normaal’ seizoen. 
Na een prachtige maar wel erg droge zomer lopen de  
vakanties, met uitzondering van mogelijk de pensionado’s,  
voor de meeste mensen op z’n eind. De scholen staan weer op het punt om 
te beginnen. De studenten hebben hun introductiedagen al achter de rug. 
En ook maatschappelijke organisaties, waaronder de sport, zijn bezig met 
de voorbereidingen op een nieuw seizoen. Hopelijk eentje zonder de 
nodige onderbrekingen. Want daar zijn we met elkaar wel aan toe. Maar of 
iedereen als speler of als kaderlid de accu weer heeft opgeladen en staat 
te trappelen moet nog blijken. De impact van het coronavirus heeft toch 
wel zijn sporen nagelaten. Het is maar de vraag wat jong en oud in de 
komende tijd weer gaat oppakken. 

Daar komt de huidige onzekerheid van maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen nog eens bij. Mensen wilden deze zomer na een periode 
van stilstand ondanks de chaos op luchthavens weer massaal op reis, 
naar festivals, terrasjes bezoeken e.d. Dan wordt er niet op een euro meer 
of minder gekeken. Maar hoe komt dat in de komende tijd als we misschien 
massaal de buikriem moeten aanhalen door een torenhoge inflatie? 
Laten we hopen dat mensen toch blijven sporten en weer verbinding 
zoeken. Ook op of langs de kant van een sportveld. Wat dat betreft is het 
jammer dat in veel takken van sport sportvelden en -hallen op zondag 
leeg blijven door de vlucht naar sporten op zaterdag. En is ’s avonds om 19 
uur dan nog wel zo’n ideale tijd; zeker dieper in de herfst? Deze 
zaterdagvlucht legt ook meer druk op de organisatie en kader binnen een 
vereniging. En wat gaat men nu doen op die zondag? Naar de supermarkt 
boodschappen doen? Bijkomen van die hectische zaterdag? Of lekker het 
bos in met de kids? De tijd zal het leren. 

Ook de bond probeert nieuwe wegen in te slaan door het aanbieden van 
kleinere competities. Men heeft ingezien dat blijven sporten tot medio juni 
en ook in sommige vakanties niet meer van deze tijd is nu vooral 
teamsporten onder druk staan. ‘Zelf bepalen. Zelf kiezen. Minder 
verplichtingen. Het hoort bij deze tijd en maatschappij. 
 
Laten we desondanks hopen dat iedereen vanaf september ook binnen 
SCO weer voldoende is opgeladen om actief als speler of als kaderlid de 
mouwen op te stropen. Met elkaar klaar voor een nieuw gezellig en 
sportief seizoen dat op 10 september voor de zes senioren- en 15 
jeugdteams van start gaat. Daardoor bruist het op diverse zaterdagen 
weer van 9 tot 9 de klok rond op en rond De Hoolt-Tuun. U bent van Harte 
welkom. 

Nieuwsgierig naar het reilen en zeilen bij de blauwhemden? Volg ons dan 
via onze website www.kvSCO.nl, Facebook of Instagram. 
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Gemeente Ter Holten 

 Opgeladen…… 

De afgelopen periode was het prachtig weer om te gaan motorrijden en ik 
vind het dan ook prachtig om een beetje binnendoor rond te toeren. Onze 
omgeving leent zich daar ook geweldig voor. Dus ik het startknopje 
indrukken en ja hoor, tik, tik, tik, trrrrrrrrrr en dat was het…accu leeg. Dus 
de accu aan de lading en de volgende dag weer proberen en ja hoor, de 
motor sloeg aan en pruttelde er rustig op los. Mooi dacht ik, dan kan ik 
het komend weekend wel even rijden. Een paar dagen later, weer mooi 
weer, dus weer op de startknop gedrukt, tik, tik, tik, prrrrrrr.  
Inderdaad de accu was opgeladen maar hij hield de stroom niet meer 
vast, schijnbaar had de accu te lang stil gestaan en was hij zijn kracht 
verloren… Nou ja, u snapt het wel, de redactie heeft gekozen voor het 
thema opgeladen want na de zomer met prachtig weer en vakantie en 
andere festiviteiten is iedereen weer opgeladen en gaan we er weer voor. 
De motor slaat weer aan, pruttelt erop los, iedereen heeft er weer zin in. 
Maar veel mensen hebben ook een accu zoals in mijn motor, er hoeft niet 
zoveel te gebeuren of het wordt tik, tik, prrrrrrrt, want er gebeurt nogal 
wat in ons bestaan wat mensen ontkracht. Dat kun je negeren, net doen 
alsof er niets aan de hand is, maar dan moet je niet in onze omgeving 
rondrijden, elke vlag en elke zakdoek maakt duidelijk dat er heel wat 
speelt bij de mensen op het platteland, dingen waardoor je pas 
opgeladen accu alle energie weer verliest… 

Over energie gesproken, de prijzen van brandstof rijzen te pan uit en in 
de supermarkt word je niet vrolijk, kortom die pas opgeladen accu heeft 
het zeker in deze tijd moeilijk om de stroom vast te houden en dan 
benoem ik alleen maar de algemene dingen maar wat zijn er ook veel 
persoonlijke dingen die jou kunnen ontkrachten. 

Juist daarom is het zo belangrijk om je accu aan te sluiten op een 
druppellader, die heel constant de kracht van de accu op peil houdt 
waardoor de startmotor niet tik, tik, prrrrt doet, maar steeds weer in 
beweging komt. Die druppellader kan van alles zijn. 

Vanuit mijn vak als predikant zeg je dan dat geloof en kerk een soort van 
druppelader is, maar meer algemeen zou ik zeggen, zoek de rust, zoek 
niet de spanning en de stress op, ga zeker in deze tijd geen onnodige 
risico’s aan en probeer vanuit een stuk saamhorigheid met elkaar op het 
dorp evenwicht en balans te zoeken zodat iedereen het vol kan houden 
en wanneer we daar als kerk wat in kunnen betekenen dan kunt u gewoon 
vrijblijvend een beroep op ons doen. 

Ik hoop dat iedereen zo naar de zomertijd weer opgeladen is, maar wens 
iedereen toe dat er ook een druppellader is die weer extra kracht geeft. 

Ds. Jouke Droogsma 
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Beste dorpsbewoners,  

Wij gaan alweer richting het einde van de zomer en dat betekent dat 
ook het bestuur van de V.V.V. zijn taken weer rustig oppakt. Stiekem 
kijken wij daarbij ook alvast uit naar de Rocknight op dit moment 
staat de Rocknight gepland voor zaterdag 26 november in de 
Rustende Jager. Deze datum is nog onder voorbehoud op de 
facebookpagina van het V.V.V. wordt de definitieve datum bekend 
gemaakt. Volg ons op facebook, want het beloofd weer een gezellige 
avond te worden met dit jaar als band The Moonshine Ramblers! Wil 
je zeker zijn van een kaartje? Zet dan ook vrijdag 18 november tussen 
19:00 en 20:00 uur in je agenda, dan is de voorverkoop. VOL = VOL. 

 

 

 

 

 

 

 
Onze leden willen wij graag op de hoogte stellen van het feit dat de 
contributie van 2021/2022 in september geïnd zal worden en de 
ledenvergadering op vrijdag 18 november om 20.00 uur plaats zal 
vinden, de agenda en notulen volgen. Dit zal ook de laatste 
ledenvergadering (als bestuurslid) worden voor twee van onze leden; 
Niels Lantinga (voorzitter) en Peter van den Akker. Daarom zijn wij op 
zoek naar nieuwe leden voor in ons bestuur! Dus vind jij het ook zo 
belangrijk dat er activiteiten voor en door het dorp worden 
georganiseerd? Wil jij graag je steentje bijdragen en heb jij tijd om 
een aantal keer in het jaar samen te komen om te vergaderen en 
taken te verdelen? Wil jij graag je betrokkenheid tonen voor het dorp? 
Meld je dan via oldeholtpadevvv@gmail.com of spreek 1 van onze 
bestuursleden aan. Het bestuur zal overleggen en kijken wie het 
meest geschikt is voor binnen het huidige bestuur.  
 

Geniet nog van de zomer en wij zien jullie graag op de eerstvolgende  
V.V.V.-activiteit de ROCKNIGHT.  
 
V.V.V. Oldeholtpade 

 

V.V.V Oldeholtpade 

 

 

mailto:oldeholtpadevvv@gmail.com
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Opgeladen? Jazeker, de OSW is weer helemaal klaar  
voor het nieuwe seizoen. Het nieuws en het jaarboekje  
zijn intussen bij alle leden bezorgd. Het jaarboekje met een mooie 
omslagfoto van lid Jitske Oosterloo. Daaraan verbonden is voor dit jaar 
het thema: ‘Met de OSW kunt u alle kanten op’. Want dat dit zo is, behoeft 
geen verdere uitleg. De afgelopen periode heeft het bestuur niet 
stilgezeten. Er was de Locatieproblematiek die speelde, er diende zich een 
nieuwe secretaris aan, er zijn meer dan 500 folders bij seniorenwoningen 
in Wolvega bezorgd, er waren twee koffiemorgens bij Bruisss die druk 
bezocht werden en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen dat in 
gang moesten worden gezet. 

Op 1 september zijn de activiteiten van het winterseizoen begonnen met 
bowlen, Klaverjassen en sjoelen. De week daarop was het de beurt aan de 
biljarters, sport voor senioren, de leesgroepen die weer boeken kunnen 
lezen en bespreken, klootschieten, koersbal en het optreden van Sigrid 
Hof op vrijdagavond 9 september. 

Het is weer een en al activiteit. 

Wat zijn we blij met de aanmelding van de nieuwe secretaris. Hij gaat zich 
tot de ledenvergadering in april geleidelijk aan inwerken. Het bestuur is 
dan op sterkte met zeven personen. Een leuke groep enthousiaste 
mensen die er met z’n allen voor gaan om deze vereniging op koers te 
houden. 

Op 24 september staat de OSW met een stand op het Lindefestival. We 
gaan er weer een leuke dag van maken. Op 28 september komt de KNRM 
bij Klijnstra om 14.00 uur. Op vrijdag 28 oktober komt Twee Recht Twee 
Averecht. Intussen draait in september ook de Rabo Clubsupportactie. 
Dus mocht u ons een warm hart toedragen? 

U kunt zich ook weer voor Yoga opgeven, gaan de beide klaverjasgroepen 
weer volop draaien, de sporters bij FysioSport beginnen vanaf  
13 september weer. En er is een oproep gedaan voor het houden van een 
scootmobieltocht. Voelt u daar iets voor, geef u dan op. De fietstocht is op 
dinsdagmiddag 13 september. De daaropvolgende datum is 11 oktober. 
Ook is er een oproep gedaan om te dammen. Tegelijk met de schakers 
kan er dan gedamd worden. Tevens kan er naast het klaverjassen ook aan 
schutjassen of jokeren worden gedaan. Wie oh wie? 

Kortom, u ziet voor ieder is er wel wat te doen. En mocht u een idee 
hebben voor iets nieuws? Laat het gerust weten! 

Ik wens u een heel gezellig nieuw seizoen toe met veel leuke contacten! 

Sjoukje Held 

www.osw-wolvega.nl 

 

OSW 

http://www.osw-wolvega.nl/
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The Flying Stars 

Et zal weer wezen. The Flying Stars hebben veurig jaor mar 3 van hun 6 
optredens kunnen speulen. De aandere 3 zullen op vri’jdag 14 oktober 
en zaoterdag 22 oktober speuld wodden. Mar eerst moet d’r nog flink 
rippeteerd wodden. Vanof 5 september gaon ze alle 
woensdagaovends an de slag om de tekst en de lieties d’r weer in te 
kriegen. En now mar hopen dat et deur kan gaon. 14 oktober is et om 
20 ure bi’j Klijnstra in Wolvege. 

Zaoterdagmiddag 22 okt bin de optredens in Noordwoolde, ‘s middags 
om 14.30 ure en ’s aovends om 20 ure. D’r bin now alliend nog kaorten 
veur de zaoterdagmiddag.  

Dus, willen jow the Flying Stars nog ien keer zien, veurdat et doek vaalt, 
griep dan jim kaans. Kaorten via flyingstars.nl 

Femmie. 

• Maakt de dorpen tussen Wolvega en Oosterwolde voor iedereen 
bereikbaar, een groot goed! 

• Als kleine kernen koesteren we natuurlijk iedere voorziening. 
• Met rekeningrijden en hoge brandstofprijzen, wordt de bus 

aantrekkelijker. 
Maar: het OV heeft wel passagiers nodig! Schrappen van lijnen dreigt, hoor 
je veel op het nieuws. Helpt u mee lijn 116 een stuk voller te krijgen en 
rendabel te houden? Samen kunnen we dat! Pak ook eens (of vaker!) de bus, 
nu en in de toekomst! Mensen van het station halen? Denk aan de bus en 
attendeer op de bus! 

Sluit niet aan op de trein? Wachttijd op het station is vaak te voorkomen, 
zeker ván het station: kies via de 9292-app een reisoptie zonder wachttijd in 
Wolvega. 

Schaf even een OV-chipkaart aan, want dat reist veel goedkoper (naamloze 
versie verkrijgbaar bij o.a. Primera. Opwaarderen kan op het station, bij 
Primera en bij veel supermarkten) 

Bus 116 wil je niet missen! 

 

 

 

 

 

(Foto: Foursquare city guide) 

 

Dit is lijn 116 



  

17 

Advertentiepagina 



 

 

 

  

18 

Interview redactielid 

Mijn naam is Gerlinda Delfsma. Ik ben getrouwd met Frits Schnoor. Ik woon 
samen met Frits, Floor en Gys en teckel Teun op adres Hoofdweg 101 in 
Oldeholtpade 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam voor  
stichting Comprix als ambulant begeleider  
(onderwijsconsulent) binnen de gemeenten Opsterland,  
Ooststellingwerf en Weststellingwerf.  

Ik ben Consulent onderwijs jonge kind (COJK) en mijn functie  
is ondergebracht bij het onderwijsondersteuningsteam  
‘De Stipe’ (kantoor in de oude Rabobank in Wolvega) van de  
3 bovengenoemde gemeenten. Ons team bestaat uit  
2 bovenschoolse intern begeleiders, 2 gedragsspecialisten en  
4 orthopedagogen. Mijn expertise binnen dit team is het jonge kind, 
2-7 jaar. De COJK wordt op de peuteropvang, kinderopvang en basisscholen 
ingezet met betrekking tot het preventief en vroegtijdig onderkennen van 
ontwikkelings- en gedragsproblematiek. Dit om in een zo vroeg mogelijk 
stadium helder te krijgen wat het kind, de ouders en de opvang/school extra 
nodig hebben om het kind optimale ontwikkelingskansen te kunnen bieden. 
Voor mijn werk bezoek ik zo’n 100 locaties in de 3 gemeenten. Ik maak dus 
wekelijks heel wat kilometers, kijk in veel groepen mee (observeren) en voer 
veel gesprekken met heel veel verschillende mensen; dat maakt mijn werk 
afwisselend, boeiend en interessant! 

Naast mijn werk heb ik nog veel verschillende liefhebberijen, ik zal ze niet 
allemaal noemen maar één daarvan wil ik er wel even uitlichten: Zingen in 
popkoor ZiZo. Ik zing graag en veel; samen zingen maakt me vrolijk en ik 
krijg er positieve energie van. Popkoor ZiZo is vorige jaar opgericht en 
maakt deel uit van de Muziekzolder in Wolvega. We krijgen zangles van een 
zeer bevlogen ‘juf’ – Marysa Dijkstra – die zelf ook prachtig kan zingen. Het 
repertoire is ‘hip’ en van deze tijd, we bepalen dat  
met elkaar en Marysa maakt de arrangementen zelf.  
We zijn op dit moment met 12 dames en 1 heer.  
Er kunnen nog best een paar mannenstemmen bij,  
dus mocht je belangstelling hebben voor een proefles  
kijk dan eens op de website van De Muziekzolder!  
Dames zijn trouwens ook welkom… 
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Mijn werk als redactielid: 
Ik maak nu zo’n 15 jaar deel uit van de werkgroep van de Holenpathe; eerst 
als redactielid, daarna 9 jaar als penningmeester en de laatste jaren als 
voorzitter van de werkgroep. Ik heb het stokje destijds overgenomen van 
Anja Binnema. Het feit dat ik dit al 15 jaar doe geeft aan dat ik het met veel 
plezier doe. De Holenpathe heeft een verbindende rol binnen 
Oldeholtpade; mensen blijven op de hoogte van de activiteiten in het dorp 
en het ‘wel en wee’ van de dorpsgenoten. Het is fijn om hier als redactielid 
een kleine bijdrage aan te kunnen leveren en je blijft zelf ook nauw 
betrokken bij alles wat ‘reilt en zeilt’ in het dorp. Daarnaast is het ook 
gewoon gezellig om dit krantje samen met een paar andere dorpsgenoten 
samen te stellen.  

We vergaderen 6x per jaar en iedereen heeft binnen de werkgroep heeft zo 
zijn eigen taken en rollen; er zijn ‘doeners’ en schrijvers en daarnaast 
hebben we nog een fotograaf en een paar bezorgers. We zijn best een 
‘geoliede’ machine zo langzamerhand! Redactielid zijn doe je vrijwillig; we 
combineren dit allemaal met een baan. Maar vele handen maken licht werk; 
het is leuk werk en prima erbij te doen. De vergaderingen zijn altijd gezellig; 
het nuttige maar ook het aangename (hapje en drankje). Mocht het jou leuk 
lijken om onze werkgroep te komen versterken; er kunnen best nog 1 of 2 
mensen bij! Neem dan gerust even contact met ons op: 
holenpathe@gmail.com 
Je mag ook best een keer aansluiten bij een vergadering om te kijken of 
het wat voor je zou kunnen zijn. Wees welkom! 

 

 

 

 

 

 

Prikbord 

Adverteerders 

Wilt u adverteren in de dorpskrant? Mail naar holenpathe@gmail.com 

 

Oud papier 

Graag het oud papier verzamelen op de clusterplaatsen van de 
containers!  
Wetenswaardigheden 

Wim en Maria Kemper blijven, ondanks hun bedrijfsbeëindiging, het 
aanspreekpunt voor brandhout en aanmaakhoutjes gemaakt door Albert, 
hun arbeidsbeperkte ex-werknemer. Deze zijn te bestellen op telnr. 688374. 

 

mailto:holenpathe@gmail.com
mailto:holenpathe@gmail.c
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Hersenspinsels 

Als kind vond ik dat zomervakanties lang duurden. Er leek geen einde aan 
te komen. Tegenwoordig verzucht ik al na één week, dat deze alweer snel 
voorbij is gegaan. Het zal zeker te maken hebben met ouder worden. Laat 
ik het beestje maar bij de naam noemen. Gelukkig voor velen herkenbaar en 
ben ik niet de enige die dit zo ervaart.  
 
Mijn zomervakanties stonden vroeger niet in het teken van reisjes naar het 
buitenland. Ik was gewoon thuis en heel soms bij familie. De zomers waren, 
in mijn beleving, vaak periodes van veel mooi weer, wat dan ook inhield dat 
er veel buiten met buurtkinderen werd gespeeld. Ik verkeerde in de 
gelukkige omstandigheid dat er zich tegenover mijn ouderlijk huis een 
groot fabrieksterrein bevond. Dit was een waar speelparadijs voor alle 
kinderen. Er was voldoende ruimte om te “tollen” (zelf de houten tol eerst 
voorzien van verschillende kleuren voor een prachtig effect bij het draaien), 
elastieken, knikkeren, touwtjespringen, hoelahoepen et cetera. Het 
steltenlopen gaf mij altijd de grootste kick. Maar om dit eerst onder de knie 
te krijgen……  
 
Er bevond zich een weeghuisje met een weegbrug op dit terrein. Heel lang 
heb ik op een middag met mijn stelten tegen de muur van het weeghuisje 
aangeleund gestaan, mij telkens weer afduwend met een gedeelte van mijn 
rug en achterwerk om mijn evenwicht te kunnen bewaren om maar die 
eerste stappen te kunnen zetten. Ik kan jullie wel vertellen dat de 
aanhouder uiteindelijk heeft gewonnen. Wat was ik trots. Het summum van 
de zomervakanties…daar hoef ik niet lang over na te denken: ’s avonds met 
mooi weer buiten brood eten. Samen met mijn zus en onze buurmeisjes en 
buurjongens. Dit was zo’n luxe, het was altijd een feestje. Iets met een 
kinderhand…De broodplank werd op het aanrecht gelegd en als kind mocht 
ik dan zelf plakken brood afsnijden en beleggen met, oké dit moet ik eerlijk 
toegeven, wel eens een ietsie pietsie te veel hagelslag (lekker hoor eerst 
boter dan hagelslag, weer een beetje boter en weer hagelslag) erop. En wat 
te zeggen van de “kapjes” van het brood…het lekkerst . 
 
Als kind was je  altijd opgeladen. Je stond altijd “aan”. Dit hoorde nu 
eenmaal bij die fase van het leven. Naarmate ik ouder word ben ik mij 
bewust van het feit dat ik de oplaadmomenten soms zelf moet kiezen. Ach, 
als het niet erger wordt dan dit, kan ik hier wel mee leven. 
 
Ria 
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Oldeholtpade van vroegere tijden 

Weer helemaal opgeladen door alle zonnige dagen deze zomer, ga ik verder 
met de volgende fase van de poging om een boekje in eigen beheer uit te 
geven: 

OLDEHOLTPADE VAN VROEGERE TIJDEN VERTELD 
DOOR INWONERS VAN NU 

 

Met de verzameling van 15 verhalen verteld door (oud)inwoners probeer ik 
een tijdsbeeld van ons mooie dorp vast te leggen. 

Bij verschillende uitgeverijen heb ik een offerte opgevraagd. Een hobby mag 
geld kosten, maar een boekje uitgeven is wel een dure hobby. Daarom ga ik 
op zoek naar sponsorgeld om dit project mede te kunnen realiseren. 
Autobedrijf van der Weide uit Wolvega van de gebroeders van Drogen, heeft 
zich al spontaan aangemeld. Ook ben ik bezig met het inventariseren 
hoeveel boekjes ik ongeveer moet laten maken. Hoe groter het aantal, hoe 
goedkoper het boekje wordt. Ik probeer de prijs tussen de 15 en 20 euro te 
houden.  

Onderstaand enkele citaten uit de verhalen, zodat u een idee krijgt waar het 
boekje over gaat. De verhalen zijn geïllustreerd met voornamelijk unieke 
foto’s. 
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Ynze, Minne en Marten Hoekstra: “Aan weerszijden van de Bovenweg 
(Stellingenweg) waren brede boswallen, waarin noten werden gezocht of 
hutten gebouwd. In het zand van de Bovenweg kon je van alles tekenen, dus 
dat was ideaal voor allerlei spelletjes. Ynze noemt gekscherend dat het later 
ook een leuke plek was om spelletjes met de meiden te doen.” Eppie de Vries: 
“Speelgoed werd vroeger veel zelf gemaakt. Een pijl en boog bijvoorbeeld. 
De punt maakte je van vlierhout en daar drukte je dan een kroontjespen in.” 
Wiesje de Vries: “Van ome Imke had ik rode schoentjes gekregen. Dat was 
wat, want je liep altijd op klompen. Alleen op zondag kwamen de schoentjes 
aan en ‘s avonds wreef ik de schoentjes met olie weer mooi op en kwamen 
de rode schoentjes terug in de doos, tot het weer zondag was.” Wiebe en 
Dick Bruinenberg:” Vader Aaldert was de leedaanzegger van het dorp. Als er 
iemand was overleden trok hij zijn lange zwarte jas aan, zette zijn hoge hoed 
op en ging huis-aan-huis de boodschap doorgeven. Dat was haast een 
dagtaak.” Loltsje Diever:” Mijn vader Hendrik was melkrijder. Hij haalde de 
melkbussen op en gaf de boeren ook hun melkgeld. Hij floot op een fluitje en 
als hij zag dat de boer eraan kwam, stopte hij de enveloppe met geld tussen 
het deksel en de bus en ging door.” Klaasje Pijlman: “De kinderen Pijlman 
gingen, net als hun ouders voor hun, naar de Openbare Lagere School in 
Oldeholtpade. Samen met buurjongen Niek liepen ze op de klompen naar 
school. Als die waren versleten, kochten ze nieuwe bij de kruidenierswinkel 
van Cor en Yke de Jong. Met de kachelpook werden de initialen in de 
klompen gebrand, zodat je wist welke klompen van jou waren”. Roelie, Tiny, 
Joke en Yvonne van der Heide: “De zussen weten nog goed dat er voor de 
dorpsfeesten wagens werden versierd. De hele Hamersweg hielp dan mee. Er 
werd een thema bedacht en dan gingen ze naar de schuur van Gerrit van 
Sent de Vries. (Hamersweg 2) Daar werd met vereende krachten aan de 
versierde wagen gewerkt. Dat waren gezellige tijden, er heerste 
saamhorigheid.” Kees Kuipers:” Grootvader Gerard, die in de Scheenebos 
woonde, was een grote, stevige man. Iedereen noemde hem Grote Gerard en 
hij was zo sterk als een beer. Hij had een keddeploeg en trok die zelf, zo 
sterk was hij. Een kedde is een klein Russisch paardje. Veehandelaar Hent 
van der Laan, uit de Stinklaene handelde in deze kedden. Joop van der 
Meer: “Moeder Trijntje deed overdag het café “De Rustende Jager”. Op 
woensdag was het meestal wat drukker, omdat er dan in Wolvega veemarkt 
was. Sommige klanten hadden in Wolvega al een borreltje genuttigd en 
stopten daarna bij café “Kromkamp”. Die belde dan wel eens naar moeder 
Trijntje in welke toestand zijn klanten verkeerden. Bij zulke klanten had 
Trijntje geen belang en dan deed ze de deur op gewoon slot.” 

Bent u ook benieuwd geworden naar de verhalen van: Thijs Koopman, 
Klaasje de Haan, Mien Bos, Hennie Boonemmer, Tienus en Jaap Diever,  
Alie van Veen en Henk en Niek Oostra?   

Reserveer dan vast een boekje door een mail te sturen of te bellen 
naar: amexter@home.nl / 0561-688571 

Met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en hoeveel boeken u wil 
reserveren. Denkt u ook aan familie of kennissen elders in het land of 
misschien is het een origineel cadeautje voor iemand die wat met ons mooie 
dorp heeft? 

 

– Anita Exterkate- 
23 
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Energietransitie en Duurzaamheid 

  

25 

Een lagere energierekening 

Voor me ligt het rapport van de verkennende Energiescan van onze woning 
aan de Grote Kamp. De Energiecoach van Weststellingwerf geeft bewoners 
o.a. voorlichting over de energierekening en geeft tips over eenvoudige 
energiesparingsmaatregelen. De Energiecoach is bij ons thuis geweest, 
gratis! Ik had me daarvoor opgegeven tijdens de informatieavond over 
energiebesparende maatregelen in april jongstleden, georganiseerd door 
de werkgroep ‘Energietransitie en Duurzaamheid’ van Oldeholtpade. Wilt u 
dit ook? Lees dan vooral even verder! 

Onze ramen “lekken warmte”. Het verlagen van de energierekening is 
gemakkelijk als je weet waarop je moet letten”, aldus het energierapport. Ik 
kon meekijken met de energiecoach toen hij met een warmtecamera door 
ons huis liep. 

Dat was bijzonder om te zien. Schrik en opluchting wisselden elkaar af. 
Schrik over verschillende ramen die warmte lekken. Deze ramen blijken niet 
goed aangelegd en er begint rot te komen in de kozijnen. Dit is duidelijk te 
zien op foto’s. En dit was op een niet warme dag in de maand mei, dus die 
tocht langs de ramen was niet gewenst! Er was ook opluchting; onze muren 
en het dak blijken goed geïsoleerd en met tochtstrips kunnen we voor de 
korte termijn al veel oplossen bij de ramen. 

 

 

 

 

 

Foto 1: In de woonkamer is het 24,2 graden, Foto 2: In de keuken was het 
maar rond het kozijn (de zwarte)    21,4 graden, maar rond het 

plekken 17,5 graden.    Kozijn, slechts 16,7 graden. 

De actie vanuit de gemeente is tijdelijk stopgezet. Het is nog onduidelijk 
wanneer deze weer wordt opgepakt. Zodra er meer bekend is over eventuele 
nieuwe acties van de gemeente laten we het u weten. 



  

 

Nieuwe informatieavond “Energie besparen” 

De werkgroep ‘Energietransitie en Duurzaamheid’ van Oldeholtpade houdt 
opnieuw een informatieavond op 6 oktober aanstaande om 20:00 uur in 
café-restaurant “De Rustende Jager“. Op deze avond geven we informatie 
over de mogelijkheden om in uw huis energie te besparen. Daarnaast geven 
we inzicht in de subsidies die hiervoor beschikbaar zijn. 

Wilt u ook een energiescan? Op de informatieavond kunt u zich aanmelden 
voor een energiescan met een warmtecamera. Als u zich heeft aangemeld 
voor de energiescan dan komen de vrijwilligers van de werkgroep in het 
najaar of winter (afhankelijk van de buitentemperatuur) met zo’n camera bij 
u langs. Nadien ontvangt u foto’s met een advies voor mogelijkheden voor 
energiebesparing. Geheel gratis. Samen komen we er wel! 

Hartelijke groet, Monique van den Boogaard 

(Vrijwilliger werkgroep ‘Energietransitie en Duurzaamheid’ Oldeholtpade) 
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Afgelopen week was het zover. Een deel van ons land moest gemaaid worden. 

Het gras werd erg lang en begon te legeren en er kwamen overal elzen en 

ratelpopulieren op. Voor de glooiing heb ik de afgelopen drie weken de 

paarden van mijn broer op bezoek gehad. Zo kon hij op vakantie en had ik 

daar de begrazing rond. Het maaien was een ander verhaal. Ik heb de oude 

tractor met toebehoren overgenomen toen ik het land kocht maar had er nog 

nooit mee gewerkt. Ik heb er ook totaal geen verstand van dus hikte er wat 

tegenaan. Gelukkig was daar Sjouke Bakker die er wel veel ervaring mee heeft 

en die het bovendien leuk werk vindt. Zo kwam het ene na het andere 

apparaat van stal. Het eerste probleem deed zich gelijk voor toen bleek dat 

de aandrijving van de maaier stuk was. Dus snel naar Meijners in Ter Idzard 

en na een vlotte reparatie konden we dan toch echt los. Het maaien ging 

voortreffelijk en aan het einde van de middag was het gelijk al tijd om te 

schudden. Dag 1 was dus maaien en een keer schudden en de volgende dag 

rond 11.00 uur weer een rondje schudden samen met onze jongste dochter. 

Met hulp van een andere dorpsgenoot, Luit, die nog een pakjes pers heeft 

kon het dezelfde avond al in pak, al moest alles eerst wel op zwil gelegd 

worden. Wederom kwam een machine uit de hokken ditmaal de Sprintmaster 

die mij , met zijn 6 borden erop, altijd aardig in de weg staat. Maar nu ik heb 

gezien hoe geweldig hij werkt ben ik mijn frustratie richting deze machine 

aardig kwijt. Om 17.00 uur lag alles klaar om te persen en om 18.00 uur was de 

pers daar. 19.00 uur alles in pak en toen met hulp van een aantal de Vriezen 

de boel met een oude wagen naar de hooizolder gebracht. De pers telde 121 

pak. Ik dacht mooi, een ritje 61 pak op de wagen dat was de helft. Tot mijn 

verbazing lagen er bij terugkomst op land nog 112 pak. 

 

Tijd om te maaien 



De normale boer is blij met opbrengst, ik niet. Na twee lange dagen zag ik 

nog twee volle wagens liggen waar we totaal maar twee zouden moeten 

hebben. De teller op de pers was dus stuk. Licht geïrriteerd belde ik met Luit 

om te melden dat zijn teller niet deugde en dat hij het hele jaar al pakjes 

aan het uitdelen was. Enfin 21.00 uur was al het hooi onder dak en was ik 

een ervaring mooier rijker. De helft van het gras is blijven staan zodat 

insecten hazen en muizen eerst voldoende uitwijkmogelijkheid hebben. 

Omdat de oude apparatuur heel rustig maait kon alles goed weg komen. 

Het leverde nog een paar leuke plaatjes op van Dwergmuizen. 

Een soort die ik hier nog niet gezien had. Ze maken nestjes bovenin het 

gras van slechts 4 cm dus dat je ze mist is geen wonder. Voor nu is het werk 

gedaan en over een dikke maand is deel twee aan de beurt. Ik had nooit 

verwacht dat ik dit zou zeggen maar eerlijk is eerlijk, ik kijk er naar uit! 

Ruurd-Jelle van der Leij 
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Recept 

 

Bereidingstijd: 5 minuten 

Ingrediënten 
- 150 g. diepvries frambozen 
- 250 g. Griekse yoghurt 
- 200 ml. Melk 
- 2 bananen 
- 2 cm. Gemberwortel 
- 2 eetlepels kleine  
  havervlokken (optioneel) 

 

Meng alle ingrediënten pas op het laatste moment in een 

keukenmachine: 250 g Griekse yoghurt, 200 ml melk, de frambozen 

en bananen. Als je wilt, kun je nog een mespuntje versgeraspte 

gember toevoegen. Voor een iets stevigere smoothie meng je er 

nog 2 eetlepels havermout door. 

 

Deze smoothie is heerlijk als ontbijt (of als gezond tussendoortje). 
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Agenda 

Staat genoteerd  Planning 

03-10-2022 Oud papieractie ‘de Striepe’  Vanaf 18:00 uur 

06-10-2022 Informatieavond Energiebesparen Rustende Jager, vanaf 20:00 uur 

14-10-2022 The Flying Stars    Klijnstra, Wolvega 

22-10-2022 The Flying Stars    Buurthuus, Noordwolde 

29-10-2022 Inleveren Kopij    Thema: Schijn een lichtje op mij 

31-10-2022 Oud papieractie ‘de Striepe’  Vanaf 18:00 uur 

18-11-2022 Voorverkoop Rocknight   Rustende Jager, 19:00 – 20:00 uur 

18-11-2022 Ledenvergadering V.V.V.   Rustende Jager, 20:00 uur 

26-11-2022 Rocknight    Rustende Jager 

 

 

Holenpathe 

Is het informatieblad voor de inwoners van Oldeholtpade en wordt uitgegeven door 

een werkgroep, onder auspiciën van Plaatselijk Belang Oldeholtpade. De redactie 

behoudt zich het recht voor de aangeleverde kopij te corrigeren, in te korten of 

eventueel te weigeren. Ook kan het voor komen dat een artikel in een latere uitgave 

geplaatst wordt. Anoniem aangeleverde teksten worden niet geplaatst.  

 
Medewerkenden:  Gerlinda Delfsma Ria Haasdijk 

   Albertje Meijerink Richard van Hoogwaarden 

Lay-out:   Sonja Deli-Mulder & Alie Nijholt 

Foto’s voorpagina: Leny Salverda 

Bezorger:  Jan de Boer 

Drukwerk:  Copyshop Wolvega 

Redactieadres:  Hoofdweg 152  e-mail: holenpathe@gmail.com 

Banknr. Dorpskrant: NL55 RABO 0371.987.954 t.n.v. Plaatselijk belang 

Oldeholtpade ovv. Werkgroep 

dorpskrant 
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