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 Voorwoord 

Wij kunnen eindelijk terugblikken op mooie gebeurtenissen welke de 

afgelopen tijd weer hebben plaatsgevonden in ons dorp. Het geluid afkomstig 

van de motoren van de auto’s, welke deelnamen aan de autocross, klonk weer 

(bijna) iedereen als muziek in de oren. De zomerfair van OBS de Striepe was 

succesvol en ook de fietstocht van de Vogelwacht Oldeholtpade viel bij velen 

in de smaak. Het Dorpsfeest is inmiddels achter de rug en wat hebben we het 

getroffen met het weer! De mooie straatversieringen en vlaggetjes zijn weer 

opgeborgen en het evenemententerrein is weer in oude staat teruggebracht. 

Alsof er niets is gebeurd. Laten we hopen dat we ook volgend jaar alles weer 

uit de kast kunnen halen, want oh wat voelde alles weer als vanouds en wat 

went, zelfs na twee en een half jaar, zoiets weer snel. De dorpsfeestversieringen 

hebben inmiddels plaats gemaakt voor prachtige bloemen in potten aan de 

lantaarnpalen aan de Hoofdweg. Gelukkig maar……op deze manier blijft ons 

dorp er in de zomermaanden tenminste óók fleurig uitzien. Nu eerst maar eens 

een pas op de plaats maken. Na het geroezemoes en alle drukte is het 

binnenkort tijd voor vakantie. Tijd voor rust en nieuwe energie en ideeën 

opdoen. Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot na de zomermaanden! 

 

Graag de nieuwe kopij inleveren voor 25 augustus 2022  
 

– Thema: Opgeladen? 



 

 

  

Even voorstellen 
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Burgerlijke stand 

 Geboren 

 

23 mei 2022 Feline en Matthias Kronenberg Hoofdweg 199  

  dochter en zoon van Christiaan en Tietsje 

  zusje en broertje van Julian 

 

3 juni 2022 Marije van der Heide    Hofsteestraat 4

  dochter van Sjors en Sara 

zusje van Pieter    

 

23 juni 2022 Kyle van Houten   Voorkamp 18 

zoon van Dennis en Louise    

 broertje van James 

          

Bovenstaande informatie is niet ontleend aan gegevens van de gemeente maar verkregen 

uit persoonlijke informatie. Excuses voor eventuele onvolkomenheden. 

 

 

 

Wij, Westlandse Leo en Friese Petra, hebben ons huis in Mijnsheerenland 
verkocht om te gaan wonen aan de Westerse Kamp 5 in Oldeholtpade.  

Na 45 jaar werkzaam geweest te zijn in de scheepvaart gaat Leo (62) 
genieten van zijn welverdiende pensioen.  

Petra (60) werkt al meer dan 35 jaar in de Automotive en kan vanuit huis 
werken voor haar huidige werkgever in Rotterdam, een BMW en MINI 
dealer. Daarnaast is Petra werkzaam als ZZP`er.  

In onze vrije tijd vinden we het heerlijk om te klussen, fietsen, motorrijden, 
reizen en te genieten van onze vijf kinderen en zes kleinkinderen. 

Tot nu toe voelen we ons erg welkom in het dorp en hopen dat nog lang te 
mogen ervaren. 

Groetjes Leo en Petra  
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Buurtproat 

Verhalen uit het mooiste dorp van Friesland 

Nieuwbouw West Jan en Ans Vaartjes – buurtnieuwbouwwest@gmail.com 

Onze eeuwige student Martin Haasdijk is afgestudeerd aan de HKU met 

de opleiding van Master of Music, afstudeerrichting Master Design. 

Gefeliciteerd Martin! 

 

De buurt heeft met elkaar een mooi versierde poort op de dam gezet bij 

Michel van Nieuwkoop en Astrid Oosterhof. Want op 10-06-2022 zijn ze 

getrouwd en hebben er samen met de kinderen er een mooie dag van 

gemaakt. Wat zag het bruidspaar van Nieuwkoop er prachtig uit. 

 

Iedereen die “weetjes” hebben van de Westerhofstraat, Hofsteestraat, G. F. 

Vosstraat of de P. J. Gorteweg mag het doorgeven aan: 

buurtnieuwbouwwest@gmail.com 

 

 

Germ en Froukje Hofstee waren 26 mei 2022 50 jaar getrouwd. Op 1 juli 

hebben ze een mooi feestje gegeven om dit heugelijke feit te vieren. 

Nog van harte gefeliciteerd! 

 
 

mailto:buurtnieuwbouwwest@gmail.com
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Hamersweg Maria – maria@bouwbedrijfkemper.nl 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

De huizen zijn schaars en als er dan aan onze Hamersweg een huis 

te koop komt dan worden makelaars creatief in het aanprijzen van 

hun waar. Vooral de benoeming van het “schitterende landweggetje” 

is een toppunt van creativiteit voor een weg waar de gehele dag 

zwaar verkeer met bovenmatige snelheid langs dendert. 

 

Volgens de tekst: “Aan een schitterend landweggetje in streekdorp 

Oldeholtpade ligt deze recent (2019) gebouwde “gasloze” 2-onder-1- 

kapwoning met uitzicht op een bomenrij aan de voorzijde…………”            

 

Even verderop aan datzelfde “landweggetje” is het idyllische landleven 

gelukkig nog wel te aanschouwen. Royale tuinen, mooie fruitbomen, 

rondscharrelende kippen, schapen, geiten, pony’s bij menig adres is 

wel wat te aanschouwen. Maar bij Tienus en Grietje is wel het meest 

van dit landleven te vinden. Deze hobbyboer en boerin hebben een 

veelheid aan (huis)dieren maar daarbij hebben ze tevens een 

ooievaarsgezin in de achtertuin. In het vroege voorjaar werden er 5 

eieren in het nest gelegd die ook alle 5 uitkwamen. Nadat er 3 jongen 

waren verdwenen, worden thans nog 2 grootgebracht door hun 

ouders. De ouders zie je her en der foerageren en dat versterkt toch 

wel het idyllische plaatje. 

 

Bovenstaande neemt echter niet weg dat de verkeerssituatie nogal 

wat te wensen overlaat. Er wordt Vaak en Veel te hard gereden maar 

bovendien is de situatie aan het begin van deze idyllische weg 

gevaarlijk omdat daar langs de weg veel (een enkele keer 11 geteld) 

auto’s geparkeerd staan. Het is dus oppassen bij het inrijden en 

verlaten van deze “Idyllische Landweg! 
 

 

file:///C:/Users/Eigenaar/Documents/dorpskrant%20holenpathe/jaargang%2026/alles%2026-2%20holenpathe/maria@bouwbedrijfkemper.nl
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Hersenspinsels 

Bij vlieg er eens uit heb ik meteen de associatie met het televisieprogramma 

te Land, ter Zee en in de Lucht van de TROS, welke begon in de jaren 70.  

Bekende onderdelen waren onder andere: fiets hem erin, met glans van de 

schans, dan maar de lucht in en tobbedansen. In deze 

amusementsprogramma’s moesten deelnemers proberen om met 

zelfgebouwde auto’s, vliegtuigen, boten en andere voertuigen een parcours 

af te leggen richting een finishbel. Overeind blijven, niet in het water terecht 

komen en een scherpe tijd neerzetten was essentieel. De snelste neergezette 

tijd maakte je tot winnaar. Grote bewondering had ik altijd voor de 

creativiteit van de deelnemers. Veel fantasie in zowel kleding maar ook in 

doordachte constructies, passeerden de revue. Wat hadden sommigen hier 

veel werk van gemaakt. Een aantal waren er zelfs weken of maanden mee 

aan de slag geweest. Bij sommige creaties dacht ik meteen al dat het niets 

zou worden en bij weer anderen was mijn verbazing groot dat men het zo 

lang volhield. Ook al zagen de bouwwerken er soms solide uit, het kon na 2 

seconden al afgelopen zijn. Wat het geheel compleet maakte was het 

bijgeleverde commentaar van onder andere de presentatoren Jack van 

Gelder en Andre van Duin. Zij hadden de gave om er een feestje van te 

maken. Hilariteit alom. Helaas bestaan deze programma’s niet meer en is dit 

verleden tijd geworden. Laat ik “vlieg er eens uit” dan nu maar in een andere 

context plaatsen. De zomer staat voor de deur en velen kijken uit naar een 

welverdiende vakantie. Ik wens iedereen veel plezier en ontspanning.  

Hoe iedereen er ook uit vliegt…keer allemaal weer veilig terug op het nest!  

Ria 
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Verenigingsnieuws 

Berichten vanuit de Olpae clubs  

Tsjerkepaad 2022 

Ook dit jaar is onze Stephanus Kerk in Oldeholtpade weer 6 

zaterdagen open tijdens “Tsjerkepaad”. Het jaarthema is dit keer “Kerk 

voor jong en oud”. Dit jaar willen we tijdens deze dagen een expositie 

houden van de tekeningen en schilderijen van ons oud gemeentelid en 

trouwe kerkganger Age Bakker. Zelf heeft hij nooit iets willen weten van 

een expositie, en als het al ooit eens ter sprake kwam zei hij: ”dat doen 

jullie maar als ik er niet meer ben”! Vorig jaar overleed hij op 97-jarige 

leeftijd en tijdens de condoleance werden een aantal tekeningen en 

schilderijen van hem op een groot scherm vertoond. 

En daar ontstond zo maar het idee om dit jaar werken van hem tijdens 

“Tsjerkepaad” ten toon te stellen. Hopelijk sluit het een beetje bij het 

jaarthema aan en komt jong en oud naar de “Stephanuskerk” om in de 

eerste plaats onze mooie kerk te bezichtigen en daarnaast een kijkje 

nemen bij de expositie. Onze kerk is op de volgende zaterdagen open: 

2, 16 en 30 juli, 13 en 27 augustus en 10 september. Ook de 

“Nicolaaskerk” in Nijeholtpade is deze zaterdagen geopend. 

 

 

Plaatselijk Belang 



 

Vlieg er eens uit! Bij TV In et Hoolt                                                    

Komisch en toevallig thema deze keer. Niets gebeurt bij ons op de 

tennisbaan namelijk vaker dan eruit vliegen. Voor alle duidelijkheid: ik heb 

het dan wel over de tennisbal. Die vliegt vaak alle kanten op, zelfs over de 

meters hoge afrastering en dat kan de beste speler gebeuren hoor. Mensen 

die langs de tennisbaan wandelen zullen ook vaak het woord uit! horen. Bij 

tennis op ons niveau (anders dan op Wimbledon bijvoorbeeld) heb je geen 

scheidsrechter. Dat betekent dat de spelers zelf voor scheidsrechter 

moeten spelen en dan moeten beslissen over eigen speelhelft. Heerlijk is het 

dan om met een donkerbruine stem te roepen dat je tegenstander de bal 

uit heeft geslagen. Je hoort ook wel uit hoor! roepen. Ook lekker als iemand 

dat roept over jouw bal. Alsof je wel je best hebt gedaan, maar er eigenlijk 

niets van bakt. Bloedlink is het als er twijfel is of als iemand enigszins 

onzeker een bal uit geeft. Dan gaat iedereen zich er mee bemoeien en dan 

kunnen er pittige discussies ontstaan. Ik zag hem uit wordt dan wel eens 

verward met hij is uit. Heel enkel bemoeit iemand uit het publiek zich er ook 

nog mee. Dan zijn de rapen helemaal gaar. Maar meestal verloopt alles heel 

sportief en probeert iedereen heel eerlijk te beslissen. En ach, het overkomt 

iedereen wel eens dat de bal er vreselijk uitvliegt.  

Hoort gewoon bij onze sport. 

Met sportieve groet, 

Bouke Kleefstra, bestuur TV in et Hoolt 
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We zijn op zoek naar een nieuw redactielid. Lijkt het u leuk om onze werkgroep te 

komen versterken? Neem gerust contact op met één van ons of stuur een mail naar 

holenpathe@gmail.com met daarin je contactgegevens. Dan nemen we z.s.m. 

contact met je op. En een keer vrijblijvend informeren naar wat het lid zijn van deze 

werkgroep allemaal inhoud of een keer oriënterend aansluiten bij een vergadering, 

om te bekijken of het wat voor je zou kunnen zijn, kan natuurlijk ook. Laat het ons 

weten! 

Gezocht: Redactielid 
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De chaos op Schiphol en nu ook Eindhoven laat zien dat de mensen na twee 

coronajaren ondanks onzekere economische tijden en fors gestegen 

horecaprijzen er naar snakken om er even uit te kunnen. Dat was ook bij de 

korfballers te merken. Door de late afronding van de veldcompetitie was het 

mede door tal van andere activiteiten voor wedstrijdzaken een heel gepuzzel 

om middels talrijke verplaatsingen de competitie af te ronden. Mensen willen 

zeker na zo’n jaar eind mei wel eens wat anders. 

Uiteindelijk handhaafde SCO 1 zich op knappe wijze in de Hoofdklasse, moest 

het reserveteam helaas een stapje terugdoen, was er promotie voor SCO 4 en 

jeugdkampioenschappen voor SCO D3, E3 en E4. Wat ook bij tal van andere 

sporten en clubs opvalt is dat er na deze coronapandemie meer leden dan 

anders afhaken, die niet meer die verplichtingen willen van een 

competitiesport, andere dingen en meer vrijheid hebben ontdekt. Daardoor is 

het op dit moment dan ook nog maar zeer de vraag of ons geroutineerde 3e 

team na de zomer wel weer binnen de lijnen aantreedt. Laten we hopen dat al 

die stoppers van jong tot oud erachter komen dat ze op sociaal en sportief 

gebied iets gaan missen en hun keus te zijner tijd gaan heroverwegen. Zeker 

als de regelmaat terugkeert en corona niet weer als spelbreker gaat optreden. 

Laat men een voorbeeld nemen aan Kim van Dalen, Marloes, Pascal en Melvin 

Frieswijk die een aantal jaren geleden uitvlogen naar Korfbal League clubs 

maar nu weer terugkeren op het oude nest. Laten we hopen dat zij daarmee 

trendsetter worden voor andere sporters: Oude liefde roest niet! 

 

Ter afsluiting van dit lange seizoen wacht nog een familiedag en het 

voetbaltoernooi voor niet- voetballers. Daarna gaan de deuren van de 

accommodatie voor een aantal weken op slot alvorens de huidige technische 

staf na een aantal korfballoze weken iedereen weer fit en uitgerust op het 

verenigingsnest terugverwacht om zich voor te bereiden op de start van een 

nieuw seizoen in het tweede weekend van september voorafgegaan door het 

Leonidas jeugdtoernooi op 3 september. 

Geniet van de komende zomermaanden. Vlieg eruit maar keer wel gebruind en 

vooral gezond weer terug. 

Nieuwsgierig naar het reilen en zeilen bij de blauwhemden?  

Volg ons dan via onze website www.kvSCO.nl, facebook of Instagram. 

Vlieg er eens uit, maar keer wel fris en fruitig op 

het korfbal nest terug. 
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Vlieg er eens uit is het thema. Het woordje vliegen geeft aan dat  

je even afstand neemt van de dagelijkse dingen, die je leven bepalen,  

en toekomt aan recreëren of heel populair zou je ook kunnen spreken over 

resetten. Even op de reset knop drukken en dan start alles weer op. Dat merken we 

heel sterk in deze tijd nu de corona voor het gevoel van mensen voorbij is en we er 

weer helemaal voor gaan en de overheid de verantwoordelijkheid bij de burgers 

neer legt. Persoonlijk verbaas ik mij over het feit dat bijna klakkeloos alles weer 

normaal wordt, zoals voorheen. Maar in de wereld is er wel veel verandert en het is 

maar de vraag of het verstandig is om zomaar weer verder te gaan alsof er geen 

corona is geweest en daarnaast of het überhaupt wel kan om te doen alsof er niets 

veranderd is. Vlieg er eens uit, betekent ook dat je niet alleen op de reset knop 

drukt maar dat je ook van een afstandje eens gaat kijken naar datgene wat ons 

leven bepaald. Kijken wat we daarvan vinden en of we daar op dezelfde manier mee 

door willen gaan of mee door moeten gaan. Want het zou maar zo kunnen dat je 

dan al heel snel weer op de reset knop zou moeten drukken omdat jij en de wereld 

om je heen het gewoonweg niet aankunnen om op dezelfde manier door te gaan 

als voorheen. En dan komen we uit bij het woord recreatie en dat gaat dieper dan 

resetten. Is herscheppen, je kijkt naar datgene wat is geweest en probeert daarvan 

te leren, zodat datgene wat komt, beter is dan datgene wat is geweest. Dat doe je 

bij resetten niet. Bij resetten hoop je dat alles, zonder verdere ingrepen, gewoon 

weer op gang komt en werkt als voorheen. Dan heb je dus niets geleerd en dat is 

jammer want daarvoor krijg je wel de gelegenheid als je er eens even uitvliegt. 

Uitvliegen is wat dat betreft ook een mooi woord want dan kun je van bovenaf, los 

van al het gebeuren, ook even naar beneden kijken. Vele van ons kennen vast wel 

de term helicopterview, van bovenaf kijken naar je situatie geeft je inzicht in jouw 

bestaan en dan ontdek je dat je misschien wel bepaalde bakens moet verzetten of 

bakens aan moet brengen in je eigen leven of in ons gemeenschappelijk leven. Dan 

ontdek je dat corona nog niet voorbij is, dat we nog steeds met een stikstof 

probleem zitten, dat de klimaatverandering behoorlijk doorzet, dat er oorlog is in 

de Oekraïne en dat we waarschijnlijk komende winter met een behoorlijke gascrisis 

komen te zitten. En misschien is het wel goed om daar eens bij stil te staan, bij de 

gevolgen die dat heeft op het dagelijks leven vanaf september, zo vanaf de eerste 

maanden na de vakantie wanneer de avonden kouder worden en we de 

thermostaat weer op draaien om het wat behaaglijker te hebben. Maar het kan ook 

betekenen dat je je b.v. betrokken voelt bij de mensen die heel daadwerkelijk de 

gevolgen moeten ondergaan van het stikstofbeleid van de overheid. Gewoon de 

resetknop indrukken helpt ons niet echt verder, daarom hoop ik, dat we deze zomer 

kunnen recreëren en dat we van daaruit, voor onszelf maar ook voor elkaar, iets 

kunnen betekenen in de komende tijd, die er echt anders uit gaat zien dat de 

afgelopen tijd. Dus vlieg er eens uit………………Fijne vakantietijd toegewenst! 

 

  

Gemeente Ter Holten 

 



  

‘Vlieg er eens uit’, dat willen we op z’n tijd allemaal wel eens. 

 

Alhoewel de een wat vliegeriger is dan de ander. Maar een verzetje af en toe heeft 

ieder mens nodig. En dat is iets wat onze vereniging ook voor haar leden probeert 

te organiseren. Een zomerstop kennen we eigenlijk niet. De kunstgroep, 

cabaretgroep, de festiviteitencommissie, de fietscommissie en de reiscommissie zijn 

drukdoende om activiteiten te organiseren. Ten tijde van het verschijnen van deze 

editie gaat men op reis met bus en boot voor een Weerribbentocht en staat er een 

reisje naar de Sonnema fabriek in Bolsward op het programma. De 

festiviteitencommissie heeft o.a. Hans Anker van het bekende advocatenkantoor 

voor deze winter gecontracteerd, komt Sigrid Hof (een artieste met veel talenten), 

Twee Recht Twee Averecht, is er een kerstbijeenkomst etc. etc. Ook blijft tijdens de 

zomer het wandelen doorgaan en ook de jeu de boulers en de klootschieters 

blijven in beweging. De fietsers fietsen deze keer op de derde dinsdagmiddag van 

juli, dit i.v.m. de activiteit van de reiscommissie. Ja, je hoeft elkaar natuurlijk niet in 

het vaarwater te zitten… Het bedrijfsbezoek bij Organic Food aan de Oppers in 

Wolvega was een groot succes. De heer Andringa, een van de twee broers die het 

bedrijf runnen, verwelkomde een 23-tal leden in de oude Rivella-fabriek. Wellicht 

niet veel denkt u, maar dit was het maximumaantal personen dat rondgeleid kon 

worden. En dus krijgen we nog een vervolgbezoek in oktober en wellicht later in het 

jaar nog een. Dit bedrijf produceert uitsluitend biologische producten, meer dan 

honderd. De verschillende hallen met zeven productielijnen was een bezoek meer 

dan waard. En men produceert dit alles onbespoten. Het komt steeds meer naar 

buiten dat in het geval van Parkinson (ook steeds meer op jongere leeftijd), 

bestrijdingsmiddelen een van de boosdoeners blijkt te zijn.  Onlangs is de 

bevestiging ontvangen van twee andere bedrijven waar OSW-leden welkom zijn. Het 

is mooi dat onze senioren op deze manier op de hoogte kunnen blijven van de 

verschillende bedrijfsprocessen dicht bij huis. Het bestuur is samen met oud-

secretaris en erelid Andries Elgersma, bezig het jaarboekje vorm te geven. Het is de 

bedoeling dat deze eind augustus samen met het maandelijkse Nieuws verspreid 

wordt. Ieder lid ontvangt een boekje zodat men de gegevens van de vereniging zo 

voor het pakken heeft. Het boekje waarin de adverteerders nu gratis mochten 

adverteren omdat wij al eerder dit beloofden, dit vanwege het feit dat men vanwege 

de coronaperikelen het al zwaar genoeg had gehad. En nu maar hopen dat er aan 

onze adverteerders gedacht wordt bij het doen van de aankopen! 

16 

OSW 
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Een nieuwe activiteit die wordt opgestart is de koffie/theemorgen. Dit omdat er 

behoefte blijkt te bestaan elkaar in een ongedwongen en gezellige sfeer te 

ontmoeten en wie weet contacten te leggen. De eerste morgen is gepland op 

donderdag 14 juli, 10.00 uur, locatie Bruisss. Het is een vrije inloop, opgave is niet 

nodig. Op 10 september doen wij mee aan de Vrijwilligersmarkt-Burgerschapsstage 

in het gemeentehuis. Leerlingen van middelbare scholen moeten een stage volgen 

om kennis te maken met het vrijwilligerswerk en te leren wat het betekent om iets voor 

iemand te doen zonder dat daar wat tegenover staat. Wij denken dan aan ‘student 

aan huis’ om senioren te helpen met telefoon, iPad of laptop/computer. 

Lindefestival zaterdag 24 september, ook wij staan hier met een stand. We proberen 

die dag leden te werven (deze dag gratis tot jaareinde) en de OSW op een positieve 

manier uit te dragen. Ook mogen we weer meedoen aan de Rabo Clubsupportactie 

en we hopen weer op veel stemmen. Het stemmen vindt deze keer plaats vanaf 5 

september. Denkt u nog aan het aanvragen bij de gemeente van de energietoeslag? 

U kunt deze toeslag aanvragen als u minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) 

of € 1.871,50 (samenwonend). Ook kent de gemeente het Volwassenenfonds Sport en 

Cultuur. Bent u minderdraagkrachtig en wilt u graag meedoen aan sport en/of 

cultuur dan kunt u een aanvraag doen via het gebiedsteam in onze gemeente. Uit 

het fonds kan contributie, lesgeld en/of benodigde kleding of andere zaken worden 

betaald. Ik wens u veel mooie en zonnige dagen toe! En mocht u er eens uit vliegen, 

pas goed op uzelf! 

 

Met hartelijke groet, 

Sjoukje Held 

www.osw-wolvega.nl 

 

Prikbord 

Adverteerders 

Wilt u adverteren in de dorpskrant? Mail naar holenpathe@gmail.com 

 

Oud papier 

Graag het oud papier verzamelen op de clusterplaatsen van de containers!! 

 

http://www.osw-wolvega.nl/
mailto:holenpathe@gmail.c
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Kinderopvang ‘t Hummelhûs 

Een ochtendje mee vliegen op de peuteropvang 

De kinderen lopen door de gang naar de peuteropvang deze heet bij ons op ‘t 

Hummelhûs de veulentjesgroep, wist u wel dat alle groepen bij ons een dierennaam 

hebben? We hebben onder andere de Kuikentjes, de Geitjes maar ook de Biggetjes en 

de Kalfjes in Oudehorne. De kinderen komen 1 voor 1 binnenwandelen. Goedemorgen! 

Nadat ze papa of mama hebben uitgezwaaid, mogen ze eerst vrijspelen, zo is er een 

kindje te vinden in de keuken, maar ook zijn er kindjes aan het spelen met de auto’s 

en met al het andere speelgoed. Als alle kinderen er zijn is het tijd om even 

boodschappen te doen in de voorraadkast. Meestal mogen er even 1 of 2 kinderen 

mee om de voorraad aan te vullen op de groep. Misschien vinden we vandaag ook wel 

wat lekkers in de kast voor op het broodje, dan nemen dat ook mee! 

Als we terugkomen is het alweer bijna tijd voor het fruit eten, als we met zijn allen aan 

tafel zitten kunnen de kinderen zelf kiezen waar ze zin in hebben. Een stukje peer of 

misschien wel een banaan deze keer. We spelen regelmatig buiten na het fruit eten of 

we knutselen wat, onder tussen kletsen we wat over bijvoorbeeld de kleuren of over 

welke vormen er allemaal zijn. We werken ook op de Veulentjes groep met thema’s en 

nu zijn we bezig met het thema kunst. Vandaar dat alle kleuren en vormen nog eens 

aan bod komen. We hebben het zo gezellig dat de tijd voorbij vliegt! Dan is het alweer 

tijd om een broodje te eten. Ook dan hebben we tijd voor een gezellig praatje. Om 

12:15/12:30 uur staan de eerste ouders ook alweer voor de deur! 

Het was weer gezellige ochtend op ‘t Hummelhûs! Tot de volgende keer! 
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Streep de woorden weg en vind de oplossing! 

 

https://pbs.twimg.com/profile_images/3443662936/c771668fcc2a8796f2c63c9db9cf3a99.jpeg


 

 

 

 

 

 

 

  

Jeugdactiviteiten dorpsfeest 

 

Wat een prachtig gezicht was het om alle kinderen van de Striepe 

gezamenlijk te zien zitten in de tent op de vrijdagmiddag. Wat fijn we weer 

'ouderwets' een leuk programma voor de kinderen konden bedenken in de 

tent. Dit jaar werd er een talentenshow georganiseerd: De Striepe got talent. 

En talent was er zeker! Wel 11 acts lieten zich van hun beste kant zien. 

Er was veel variatie in de acts: dans, zang, goochelen, een gedicht, drummen 

en playback. Buiten was het al behoorlijk warm, maar in de tent liep de 

temperatuur nog flink op door de enthousiaste reacties van het publiek. 

Naast alle kinderen van de Striepe waren er ook veel ouders en familieleden 

te kijken: heel gezellig! De jury, bestaande uit Hinke (directrice van de 

Striepe), Tristan (stagiair van de Striepe) en Aram (ouder van de Striepe) 

hadden de moeilijke taak om een top 3 te kiezen. Elke deelnemer kreeg een 

medaille van de jury, omdat het heel knap en stoer was dat ze op het 

podium hun talent hebben laten zien. Groep 1 en 2 deden als volledige 

groep mee en kregen 2 grote medailles voor in de klas. Na enig beraad was 

de jury uit de top 3. Justin, William, Thije en Tijn hadden indruk gemaakt met 

hun nummer 'We will rock you' en wonnen de 3e prijs. Diana en Jildau 

dansen zichzelf naar de 2e prijs met het exotische nummer 'Toca toca'. 

De uitsmijter van de middag, Bas, maakte als Frans Duits de meeste indruk. 

Hij zong het nummer 'Koning van de Kroeg' en bezorgde jurylid Hinke 

hiermee kippenvel. Iedereen heeft genoten van deze vermakelijke show. 
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Op zaterdagochtend stond de volgende activiteit op de planning. 

De kinderen van de onderbouw deden op het veld achter de tent 'levend 

ganzenbord'. 

Er waren allemaal leuke spelletjes en opdrachten te doen. 

Tussendoor kon er even gezellig wat gedronken en gegeten worden. 

De kinderen van de bovenbouw trokken het dorp in voor een foto-

speurtocht. 

Het was nog een behoorlijke uitdaging om de foto's te herkennen. 

Voor de winnende groep was er een lekkere verrassing. 

We hebben met alle kinderen de ochtend afgesloten met een lekker broodje 

knakworst. 

 

Groeten van de Jeugdcommissie VVV 
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V.V.V. Oldeholtpade 

Autocross 15 mei 2022 

In samenwerking met de D.A.C. heeft de V.V.V. dit jaar op zondag 15 mei 2022 

de autocross in Oldeholtpade georganiseerd. Na jaren van afwezigheid had 

iedereen weer behoefte aan samenzijn en gezelligheid. Het weer zat ook 

ontzettend mee, het was een prachtige zonnige dag. Samen met de 

vrijwilligers is in de week voorafgaand aan de autocross het terrein 

klaargemaakt voor de grote dag. 

Deze dag is mede mogelijk gemaakt door de vele sponsoren waar we erg blij 

mee zijn. Op de dag zelf hebben vele vrijwilligers meegeholpen om de 

organisatie goed te laten verlopen. Geweldig! 

Mede door het mooie weer hebben we een ontzettend mooie opkomst gehad 

van ongeveer 1000 bezoekers. In totaal waren er 116 deelnemende rijders. Er 

heerste een gezellige sfeer en vanuit de V.V.V. kijken we dan ook terug op een 

zeer geslaagde dag. Wij willen alle vrijwilligers en sponsoren bedanken voor 

hun bijdrage op welke manier dan ook aan de organisatie van deze dag.  

Bedankt! 

 

Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen met o.a. kledingstukken, schoenen, zonnebrillen en 

sleutels zijn af te halen op Hoofdweg 134 in Oldeholtpade. 

Je mag een berichtje doen naar oldeholtpadevvv@gmail.com of 06 21484596. 

Tot 1 augustus 2022, daarna gaat alles weg. 
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Dorpsfeest Oldeholtpade 2022 

Wat hebben we een mooi dorpsfeest gehad! De V.V.V. blikt terug op een 

geslaagd dorpsfeest met leuke activiteiten, mooi weer en vooral heel veel 

gezelligheid. Het hele dorp heeft goed zijn best gedaan de straten te 

versieren in het thema VAUT en samen met de vele vrijwilligers hebben we 

een heel mooi feest neer kunnen zetten voor jong en oud. 

 

Vrijdag 17 juni trapten we af met De Striepe Got Talent. Leerlingen van OBS 

de Striepe die zich hebben opgegeven gaven een optreden op het toneel. Er 

werd gedanst, gezongen, gedrumd, gegoocheld en zelfs een gedicht 

voorgelezen. De grote winnaar van de show is Bas Visser met een individueel 

optreden. Het was een gezellige middag en een heel mooi begin van het 

dorpsfeest. De vrijdagavond was goed gevuld met de Vaute Freidag Show 

waarin veel talenten een optreden hebben gegeven en een knotsgekke 

Bingo. De winnaar was het Smurfenlied, maar er waren vele optredens die 

net goed waren (of zelfs nog iets beter). Na afloop heeft DJ Jan Betten de 

tent op zijn kop gezet en heeft iedereen gezellig gefeest in de feesttent. 

 

Zaterdagochtend stond er voor de basisschoolkinderen een ganzenbord en 

speurtocht op het programma. Het is een gezellige ochtend geweest voor de 

kinderen. Supermooi weer zorgde voor een gezellige sfeer. ’s Middags stond 

traditiegetrouw het volleybaltoernooi op het programma. Voldoende teams 

zorgden voor opnieuw een gezellige en sportieve middag. Ook de jaarlijkse 

Jeu de Boules was een groot succes met een mooie groep en de prijzen 

werden na de tijd verdeeld in de tent. 

 

Op het avondprogramma stond de band ‘De Suskes’ wat wederom een groot 

succes was. Er heerste een gezellige en gemoedelijke sfeer. De tent was zo 

ingericht dat vanaf het buitentterrein er ook goed zicht was op het podium 

en met het warme weer konden we allemaal mooi verspreid staan. 

24 



 

  

25 

Zondagochtend is begonnen met de band ‘Sân’ met het thema ‘Geniet van 

het leven’ en heeft voor een fijne muzikale ochtend gezorgd. In de middag 

stond de Survival op het programma. De deelnemers moesten goed hun best 

doen om het parcours af te leggen. Droog bleven ze in ieder geval niet, leuk 

was het wel! Later in de middag is de Tippeltocht van start gegaan. Er was 

veel animo. Tijdens deze speurtocht door zijn dorpsgenoten van jong tot oud 

uitgedaagd om letterlijk zaken vanuit een ander perspectief te bekijken. Bij 

terugkomst stond er voor iedereen welverdiend iets lekkers klaar. 

 

Traditiegetrouw is de zondagavond dé VAUTE SUNDAG, iedereen trekt de 

foutste kleding uit de kast, hoe gekker hoe beter. Grote winnaars van deze 

avond zijn Bennie en Sietske de Vries, verkleed als Theo en Thea. De prijs voor 

de beste straatversiering is dit jaar uitgereikt aan de Oltholtstraat. Alles 

stond op de kop in de mooie straat. Gefeliciteerd! Onder leiding van de 

bekende band Butterfly hebben we een geweldige avond gehad waarin 

gezelligheid voorop stond. De V.V.V. blikt terug op een heel mooi dorpsfeest 

waarin het dorp eindelijk weer gezellig samen feest hebben kunnen vieren. 

 

Tot slot willen wij alle sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage 

op welke manier dan ook. Zonder vrijwilligers geen dorpsfeest. Ook willen we 

alle dorpsgenoten bedanken voor de gezelligheid die iedereen heeft 

meegebracht. Tot volgend jaar! 

 

Heb je iets gemist? Kijk dan op de facebookpagina van Feesten 

Oldeholtpade. 



Advertentiepagina 

26 



  

O.B.S. De Striepe 

Zomerfair 

Op vrijdag 3 juni was het een stralende dag dit kon niet beter! 

Deze middag en avond hebben we de zomerfair gehad op De Striepe.  

De organisatie was in handen van een grote groep ouders die de OV en 

teamleden ondersteunden. De fair is al een paar keer verplaatst (door 

Corona) maar nu was het eindelijk zover. Bij het klaarzetten ging het toch 

nog even goed mis. Frits kreeg zijn duimen tussen delen van de marktkraam 

maar kon gelukkig na een bezoek aan de eerste hulp toch later aansluiten 

en sfeer proeven. Voor de kinderen was er van alles te doen; haarvlechten, 

schminken, spelletjes spelen, bingo, op het springkussen en speelgoed 

kopen of iets lekkers.  De bingo en het rad van fortuin was een groot succes 

er zijn zelfs meer rondes gespeeld dan dat was gepland. Ook goed om te 

melden dat alle prijsjes waren gesponsord door bedrijven uit de buurt, 

fantastisch! Want naast dat het heel gezellig moest zijn hadden we ook nog 

het doel om geld binnen te halen voor het achterste plein. Ook hier hebben 

bedrijven kosteloos materiaal voor geleverd of een geldbedrag gesponsord. 

Nu wordt het potje goed gevuld! Alle kinderen hadden in de klas iets 

gemaakt wat ze ook weer konden kopen op de fair, daarnaast waren er 

borrelplanken en flesopeners gemaakt en waren er cadeautjes zoals vaas 

met drijfkaars, sieradenbakje etc. Geweldig dat ook oud-leerlingen en 

ouders die hun kind niet meer op school hebben ook hebben geholpen en 

de vogelwacht die ook aanwezig was. We kijken terug op een hele mooie 

dag. Heeft u nog muntjes thuis liggen wilt u deze dan weer inleveren op 

school? Er ontbreken nog 70 stuks. Verder was er een bakwedstrijd voor 

taarten en cup cakes. De jury lag in handen van Henk Kromkamp. 

De taart van Tanja Baars en de cup cakes van Dante Spijksma kwamen als 

winnaar uit de bus! Ook kon je een prijs winnen door het raden van het 

aantal knikkers in een pot. Dit werd bijna goed geraden door Bert Nijholt. 

Gefeliciteerd allemaal! 
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Wij vliegen de school uit! 

Een terugblik op onze basisschooltijd. 

3 antwoorden op 3 onderwerpen die we zelf hebben gekozen. 

 

Afscheid Hinke 

Soms komt er iets op je pad en maak je een keuze. Ik ga na de 

zomervakantie De Striepe verlaten om directeur te worden op School 

Loevestein in Gorredijk. De Striepe is de school waar ik nu vijf jaar met heel 

veel plezier heb gewerkt, het vak heb mogen leren en de ruimte heb 

gekregen van het bestuur, team en MR om er samen voor te zorgen tot het 

punt waar we nu zijn, waar de school nu staat. Nu eerst nog een paar mooie 

weken in Oldeholtpade en dan op naar een nieuw avontuur! Daarom wil ik 

ook via deze weg iedereen bedanken voor interesse en hulp die ik heb 

mogen ontvangen in de tijd dat ik directeur was op De Striepe. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hinke Heida 

 

Wat vind ik het leukste van dit jaar? 

Het leukste van dit jaar vond ik kamp, 

omdat het heel gezellig was en er was 

veel pret en veel leuke dingen te doen. 

Wat is leuk aan deze groep? 

Het is heel gezellig, daarom vind ik groep 

7-8 juist heel leuk, want het is altijd 

gezellig. 

Duurde het lang om te wennen aan deze 

school? 

Nee totaal niet ik werd meteen al aardig 

ontvangen en heel veel programma`s 

had ik op mijn vorige school en het zijn 

ook hele leuk gymlessen en heel veel pret 

en gezelligheid.  

Cristiano 

 

Wat vond ik de leukste excursie? 

Dat was in groep 7 naar de hunebedden, 

want dat was heel leuk en interessant. 

Wat vond ik het leukste van school? 

Dat is dat we elk jaar nieuwe dingen 

leren die we dan later weer nodig 

hebben. 

Wat is mijn lievelings vak(ken)? 

Dat is rekenen omdat ik daar de meeste 

uitdaging mee heb, en biologie omdat ik 

later daar Ook iets mee wil gaan doen. 

Hilderd 
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Mijn leukste herinnering in groep 1/ 2 

Was het huus en knutselen ik vond het altijd superleuk om in het huus te gaan want 

er was altijd superveel te doen en het was gewoon superleuk om erin te gaan 

knutselen vond ik ook superleuk om te doen omdat je altijd wel wat anders maakte. 

Mijn leukste herinnering aan kamp in groep 8 

Wat is superleuk vond met kamp was dat we naar Ameland gingen omdat je dan 

verder weg ging en je zat op een eiland. We gingen ook elke dag naar het strand het 

was superleuk we gingen ook op zoek naar kwallen. De eerste dag gingen we patat 

eten dat was superlekker. We aten de tweede dag macaroni ik dacht dat ik dat niet 

lustte maar het was echt superlekker. De laatste dag gingen we naar het 

natuurmuseum en we deden een blotevoetenpad daarna gingen we naar huis... 

Mijn leukste herinnering in groep 7 

Was het hunebedmuseum want we mochten zelfs onder een hunebed het was 

superleuk en we werden verdeeld in groepen ik zat in een groep waar je mocht 

proberen een hunebed te maken. Er was nog een andere groep met de andere 

kinderen uit mijn klas en die mochten geen vuur maken. Voor de rest was het 

superleuk en het was in Drenthe daarna gingen we weer naar school. 

Yara Meijerink 

 

Wat vond ik van Delta de Draak: 

Delta de draak heeft te maken met de ICT-basis vaardigheden. De ene les had je in 

het werkboek en Het leukste wat ik heb geleerd? 

Zijn wortelen dat heb ik geleerd met wiskunde dat ik heb gehad van juf zwaantje. 

Dat had ik elke donderdag na de fruitpauze. Eerst dacht ik van wat is dit maar ik 

had het al heel snel door en eigenlijk is het best wel makkelijk. 

Mijn leukste schoolreisje? 

Het leukste schoolreisje was in groep 4 toen gingen we naar de Juliana toren. We 

moesten toen heel lang in de bus. Dat was heel gezellig. We zijn daar in heel veel 

attracties geweest zoals de achtbaan, het reuzenrad, de vliegtuigjes, de paardjes 

en nog veel meer. 

Wat deden we allemaal op het schoolplein? 

In de jaren dat ik op school zit hebben we heel veel gespeeld op het plein. Op het 

achterste plein gingen we altijd touwtjespringen, bakken met zand en met de 

fietsjes. Dit hebben we allemaal zo veel gedaan. Op het voorste plein gingen we 

altijd op de rekstok vooral in groep 5 het was altijd rennen wie er eerste was. Ook 

gingen we vaak ezelen nu zijn we vaak aan het tafelen. 

Groetjes Myrthe  

 



  

Wat vond ik van Delta de Draak: 

Delta de draak heeft te maken met de ICT-basis vaardigheden. De ene les had je in 

het werkboek en de andere les op de Chromebook. Het ging over de emoties; Welke 

emotie hoort bij welke gevoelens. Of we moesten een verhaal schrijven en dan met 

kleurtjes leren typen of de lettergrootte veranderen. We hebben ook leren 

programmeren. We moesten door middel van bepaalde vakjes de route voor onze 

kat bepalen. Ik vind Delta de Draak heel leerzaam. 

Wat vond ik van de nieuwe meubels: 

In groep 7 kregen we nieuwe meubels in de klassen. We kregen nieuwe tafels, andere 

vakken die erbij zaten, krukken, stoelen en wiebelstoelen. Iedereen wou op de 

wiebelstoelen zitten omdat je er de hele tijd op kan bewegen. We mochten sindsdien 

ook na elke dag wisselen van plek. De vakken waren eerst wel een probleem omdat 

de hoeken die eraan zaten zo scherp waren dat kledingstukken ervan kapotgingen. 

Nu hebben we vakken waarbij het niet meer scherp is. We hebben ook sta tafels 

waarbij je dus de hele dag staat. Eerst wou iedereen dat wel, maar nu niet meer. Ze 

staan nu ook gewoon laag en je hoeft er dus niet meer bij te staan. 

Wat vond ik van de weektaak: 

Op school werken we met weektaken. Op die weektaak staat per dag precies welke 

les je moet doen van elk vak. Als je dat dan af hebt moet je het vakje inkleuren met 

de kleur van die dag. Elke dag heeft een eigen kleur. Je moet ook elke week een 

doel kiezen bijv. de hele week netjes schrijven. Aan het einde van de week kies je een 

emotie van hoe goed het ging. Aan de achterkant staan allemaal vragen bij elke 

dag zoals: wat ga je vanmiddag doen? Op de achterkant staan ook nog extra taken 

wat je kan doen als je alles al af hebt.  

Groetjes Rosa 

 

Wat zijn mijn leukste gymlessen op de basisschool? 

De leukste lessen vond ik altijd apenkooi. Omdat je daar bijna alle attributen 

gebruikt. Ik vind het wel het leukst om de tikker te zijn. 

Wat kan ik me nog herinneren van groep 1/2? 

In groep 1/2 konden we altijd elke ochtend kiezen wat we wilden doen. Je kon toen 

kiezen uit tekenen, in het huus spelen en nog wat meer dingen. Maar je mocht niet 

elke keer hetzelfde doen. En er mochten niet te veel kinderen tegelijk iets doen. Ik 

vond in het huus spelen altijd het leukst. 

Hoe ging het spelen op het plein? 

In groep 1 tot en met 4 gingen we altijd op het achterste plein spelen. Daar was een 

zandbak rekstokken en we gingen toen vaak touwtjespringen. In groep 5 tot en met 

8 speelden we op het voorste plein. Daar gingen we ook heel vaak op de rekstokken. 

Ik vind het voorste plein wel het leukste. Dit was een stukje uit mijn basisschooltijd. 

Groetjes Dycke 
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  Mijn leukste herinneringen 

Was in groep 7 omdat, We nieuwe dingen leerde. En we waren op kamp in 

Bakkeveen en het was supergezellig. We hadden nog een kampvuur en een 

avondspel met coördinatie maar ik was met Myrthe, Merle, Thyme als laatste 

teruggekomen en toen gingen meester Yme en een groepje ons zoeken. En toen ze 

ons hadden gevonden waren we teruggegaan en toen moesten we puzzels 

oplossen en toen waren wij eerste geworden. Daarna kregen we mentors. Toen 

gingen we marshmallows roosteren. En heel veel volleyballen. We waren op de fiets 

en Yara.N viel heel hard. 

Dit hebben we gedaan op schoolkamp 

We zijn op schoolkamp geweest naar Ameland. Toen zijn we op de eerste dag naar 

het strand geweest en we hadden een Strandkasteel Wedstrijd. We zijn naar een 

soort meer met speeltoestellen maar er zaten allemaal blauwalg dus we mochten 

daar niet zwemmen. We hebben ook een avondactiviteit dat was echt leuk. Dat was 

dat we reflector van de punaise moesten volgen door het donkere bos en ze 

vertelde over Rixt. We gingen ook een ijsje halen die middag. En we hadden heel 

veel weerwolven spel gespeeld. De ena laatste dag hadden we bonte avond. 

De musical  

Onze musical heet WIE STEELT DE SHOW. Ik ben Shirley Shine de presentatrice met 

Bo Babbel. We moeten een mooie glitterjurk aan.  

Maaike 

Mijn leukste herinnering  

Was vorig jaar met kamp het was supergezellig. De kampeerboerderij was in 

Bakkeveen we moesten ernaartoe fietsen dat duurde lang. Toen we aankwamen 

gingen de meiden naar de ene slaapkamer en de jongens naar de andere 

slaapkamer. We hadden een volleybalnet we gingen meteen volleyballen. In de avond 

hebben we patat gegeten daarna hebben we weerwolven gespeeld 

De musical 

We hebben de musical “Wie steelt de show”. We hadden veel geoefend de liedjes en 

het dansje. De eerste week moesten we met het boekje de tweede week moest 1/2 uit 

het hoofd. Toen we alles uit het hoofd moest leren ging het goed. Er is een band en 

een flex dance crew, een jodel groep, rapper, dokter mind, en twee presentatrices.   

HVO 

Elke vrijdag is er HVO humanistisch vormingsonderwijs  

We doen spelletjes en meester Jochem geeft les bijv. over het lichaam en natuur. En 

we doen Kahoots en kijken filmpjes. Hij legt uit welke wat godsdiensten betekenen. 

Groetjes Yara  
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De Striepe leuke herinneringen 

De leukste herinnering was in groep 7. We gingen op kamp naar Bakkeveen. Groep 8 

ging ook mee. We gingen 3 dagen heen. We gingen op de fiets naar Bakkeveen het was 

wel 30 km heen fietsen. Daarna gingen we het blotevoeten pad. Toen we klaar waren 

met het blotevoeten ad gingen we naar de kampeerboerderij. We moesten onze 

bedden opmaken. De jongens hadden een kamer en de meisjes een kamer. Onze 

tassen kwamen met de vader van een klasgenoot naar de kampeerboerderij. Toen 

hadden we vrije tijd we gingen volleyballen. En we gingen ook nog zwemmen en nog 

een bosspel in de avond. En we moesten toen helemaal weer terugfietsen naar de 

school. En onze ouders zaten op ons te wachten bij school.      
Van Kyan      
 

Mijn leukste Striepe herinnering  
Ik begon hier in groep 5 t/m 8. Ik kwam in 

groep 7 in een combinatieklas 7/8 we 

deden i.p.v. een musical een eindfilm over 

dat iemand in een spel verdwijnt en 

opdrachten om hem weer terug te 

brengen. Nog hetzelfde jaar gingen we 

op kamp naar Bakkeveen daar hadden 

we veel gedaan zoals: volleybal, 

speurtocht, zwemmen en nog veel meer. 

Toen we naar groep 8 gingen wisselde we 

van lokaal. Dit jaar gingen we op kamp 

naar Ameland met de boot we hadden 

een zand bouwwedstrijd het hoogst, 

mooist, en creatiefst kreeg snoep hier 

hadden we 2 voetbalgoals 1 volleybalnet 

3 schommels. En het spannends/leukst 

was het verhaal over Rikst de heks van 

Ameland meester vertelt eerst een eng 

verhaal over rikst en toen gingen we van 

11 tot dik 12 uur een speurtocht waar in je 

letters moet verzamelen het woord was 

vuurtoren en dan moet de musical nog 

komen. Dit vond ik het leukst van mijn tijd 

bij de Striepe. 
gr. Niels 
 

Hoi ik ben Gys.               

LEUKSTE VAN DE KLEUTERTIJD. 

Het leukste van mijn kleutertijd was dat 

we naar Juliana toren gingen met 

schoolreisje 

toen ging ik met Kyan in de dino-

attractie. 

SCHOOLKAMP 7/8.  

Ik was eerst in groep 7 naar 

schoolkamp geweest in Bakkeveen het 

was heel veel fietsten in totaal 150 

kilometer! Maar het was wel heel leuk. 

Toen waren we dit schooljaar naar 

schoolkamp gegaan op Ameland het 

was heel leuk omdat we naar de zee zijn 

gegaan en we hebben daar ook een 

spooktocht gedaan en sommige 

kinderen kwamen die nacht pas om 12 

uur thuis. 

WAT VIND IK DE FIJNSTE HERINNERING 

AAN DEZE SCHOOL. 

Mijn fijnste herinnering was dat ik net 

op school zat en ik met Kyan boekjes 

ging verkopen en toen werden we 

goede vrienden. 
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Leukste herinnering uit GROEP 6 

Mijn leukste herinnering uit groep 6 vond ik toch kerst We maakten kersthuisjes en 

versierden de hele klas met leuke lichtjes. We hadden een ook kerstdiner. 
Leukste herinnering uit groep 7 
Kamp in groep 7 vond ik het leukst wat we dat jaar gedaan hadden in groep zeven we 

gingen naar Bakkeveen. Super lang fietsen maar toen we er waren was het superleuk 

we hadden een volleybalnet en we gingen barbecueën en blotevoeten pad lopen. 
En toen weer moesten we weer terugfietsen.  
Leukst herinnering groep 8 

Fancy Fair was superleuk je kon ijs en een broodje hamburger halen. 
Je kon meedoen aan de bingo en aan het rad van fortuin om leuke prijzen te winnen. 
Je kon ook nog blikgooien. 

Lars 
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Energietransitie en Duurzaamheid 

Daar was ie dan; de langverwachte mail over ‘nieuwe energietarieven per 1 juli’. Ik had 

al verschillende mensen gehoord over een verhoging van soms wel 250% van het 

maandbedrag. Angstvallig probeer ik direct in te loggen in mijn account van de 

energieleverancier (vooral dat ‘direct’ is anders dan voorheen). Meer mensen denken 

er zo over want de site is overbelast. Ik blijf proberen en uiteindelijk lukt het. Als u nu 

nieuwsgierig bent naar ons maandbedrag … dat is privé, net als de pincode. Wat ik 

wel kan zeggen is dat de verhoging relatief meeviel; ca. 20%. Dat is natuurlijk enorm, 

maar mijn verwachtingspatroon was afgelopen maanden door alle (nieuws)berichten 

al behoorlijk bijgesteld. Om met de tips, berichten, informatie, etc. omtrent 

energiebesparing om te gaan, heb je een goed informatiefilter óf heel veel tijd en 

energie nodig. Ik heb geen van drieën, maar energiebewust handelen werpt toch zijn 

vruchten af.  

 

Duurzame Huizen Route in Oldeholtpade 

Als werkgroep ‘Energietransitie en Duurzaamheid’ zouden we het liefst heel 

Oldeholtpade duurzaam krijgen en zorgen dat het dorp mogelijk/ deels haar eigen 

energie kan opwekken. Voor het zover is, zijn er nog wat stappen te zetten. De 

Duurzame Huizen Route op 14 mei jongstleden was er één van.  
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De route startte bij ‘Fruithof de Struikrover’ alwaar ieder een A4tje ontving met de 

adressen van bewoners die hun duurzame woning speciaal openstelden voor 

publiek. Luchtwarmtepompen, waterwarmtepompen, draaibare zonnepanelen, 

zonnecollectoren, opbouw vloerverwarming, volledige woningisolatie ... deze 

energiebesparende maatregelingen waren allemaal te zien in ons eigen dorp. 

 



  

Hoe nu verder? 

Naast mijn vrijwilligerswerk bij de werkgroep span ik mij in om het energieverbruik 

van ons huis aan de Grote Kamp naar beneden te krijgen. Dat laatste gaat echt goed! 

Ruim 19% minder stroom- én gasverbruik afgelopen kwartaal in vergelijking met vorig 

jaar. In de vorige Holenpathe kon u lezen welke stappen ik daarvoor gezet heb. En ik 

mag graag geloven dat die stappen de reden zijn voor het mindere verbruik maar 

om dat zeker te weten, heb ik meer vergelijkingsmateriaal nodig. Een kennis heeft 

bijvoorbeeld de oude cv-ketel vervangen door een nieuwe en het gasverbruik is met 

80% naar beneden gegaan! We wachten vaak tot het oude apparaat stuk gaat, maar 

veel oude apparaten zijn grootverbruikers. Bij de aanschaf van een nieuw apparaat 

loont het naar energieverbruik te kijken. Soms is een apparaat dan wat duurder in 

aanschaf, maar verdient het zichzelf terug. Dat is ergens ook wel weer cru; juist de 

mensen die al moeite hebben om rond te komen, hebben niet het geld voor deze 

keuzes. 

 

Bij de werkgroep ‘Energietransitie en Duurzaamheid’ zijn we aan het bedenken of we 

binnen ons dorp hierin iets kunnen betekenen. Misschien een leuke actie bedenken 

om een gezin uit Oldeholtpade te voorzien van enkele nieuwe energiezuinige 

apparaten, met behulp van sponsoring? Of wellicht een gezamenlijke inkoop van 

nieuwe cv-ketels? Als u wilt helpen of ideeën heeft, laat het ons alsjeblieft weten via: 

wgroepET@gmail.com.  

 

Informatieavond in De Rustende Jager 

Heeft u de informatieavond omtrent energiebesparende maatregelen in april 

jongstleden gemist? Op 6 oktober aanstaande kunt u weer een avond bijwonen met 

allerlei nuttige tips over energiebesparende maatregelingen. Gemeente 

Weststellingwerf is aanwezig en ook verschillende energiecoaches. Er zal ook tijd zijn 

voor het uitwisselen van ervaringen. Ik zou zeggen “Vlieg er eens uit!” en bezoek deze 

avond. Het kost u niets maar levert wel wat op 

Hartelijke groet, Monique van den Boogaard 
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Terugkeer naar Srebrenica 

Het is mei 1995. Langzaam rijden we de enclave Srebrenica in. Ik ga als commandant 

van het veldhospitaal mijn collega aflossen. Het is warm, de meeste hebben een korte 

broek aan. De reis vanuit Zagreb heeft lang geduurd. We worden om de haverklap 

door de Serven gestopt om het konvooi te controleren. Gewoon om de boel te 

frustreren. Redelijk vermoeiend allemaal. Ik kijk om me heen. Is snap waarom de 

Canadezen hier niet meer zitten. Militair gezien is dit een no go. We zitten in een dal 

wat een eventuele belegering vrij eenvoudig maakt. Maar goed, we dragen een 

blauwe baret en ze zullen ons wel met rust laten. We zijn gearriveerd en mijn collega 

stelt me op de hoogte van de situatie. Ik krijg een goed inzicht in het terrein en de 

huidige situatie. Het duurt even voordat de Serven mijn voorganger en zijn mensen 

toestemming geven om de enclave te verlaten. Het valt op dat er meer militairen de 

enclave verlaten dan dat erbinnen komen. Er is aan alles een tekort zoals voeding, 

water en brandstof. Een rondgang in de apotheek van het hospitaal leert dat ook 

daar tekorten zijn. Er zijn maar weinig middelen beschikbaar en ik maak me daar 

best wel zorgen om. De eerste weken verlopen relatief rustig. Ondanks dat het nog 

rustig is, komen er geen voorraden meer binnen. Iedereen moet op rantsoen. 

Douchen is niet meer mogelijk vanwege het brandstoftekort. We maken een 

geïmproviseerde douche van een oud olievat, water halen we uit de rivier en stoken 

doen we op afvalhout. Na het douchen voelde jezelf wel wat frisser, maar kleine 

korreltjes olie in je haar geven aan dat het niet zo fris is. Door de rantsoenering zitten 

we al drie weken aan de noodrantsoenen. Boerenkool met worst. Altijd lekker bij 35 

graden of hoger. Het is 8 juli. Op de diverse observatieposten klinkt onrustig 

radioverkeer. Er worden Servische bewegingen waargenomen. Ik geef opdracht om 

het commandocentrum met meerdere mensen te gaan bezetten zodat we weten wat 

er gebeurt en ons voor kunnen bereiden op het ontvangen van eventuele gewonden. 

De adrenaline stijgt. Er wordt over en weer geschoten. Een YPR (pantser rupsvoertuig) 

kan geen standhouden bij Observation Post (OP) Foxtrot en wil gaan verplaatsen 

naar Srebrenica. We horen paniek over de radio. Een moslimstrijder heeft een 

handgranaat op de koepel van de YPR gegooid. Er wordt over de radio gevloekt en 

gescholden. Ik laat alles klaarmaken om de gewonde op te vangen en de nodige 

medische hulp te verlenen.  

 

Met een noodgang komt het gewondentransportvoertuig de compound opgereden. 

De achterklep gaat open en bloed druppelt op de grond. Sommigen staan aan de 

grond genageld. Wat we zien is niet te beschrijven en de details zal ik hier achterwege 

laten. Snel brengen we onze collega naar de operatiekamer. Door deze operatie 

slinken de voorraden nog meer. Uiteindelijk overlijdt Raviv van Rensen aan zijn 

verwondingen. 
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Op 8 juli 1995 om 4 minuten voor half vijf meld ik zijn overlijden bij de commandant 

van het Luchtmobiele Bataljon. Samen met een verpleegkundige leg ik onze collega 

af. Er spookt van alles door mijn hoofd. Wie gaat dit aan de ouders en vriendin 

vertellen. Even ben ik blij die taak niet te hoeven doen. De volgende dag nemen we 

met militaire eer afscheid van Raviv en wordt hij naar Zagreb gebracht om te worden 

gerepatrieerd. De rust keert langzaam terug maar niet voor lang. Op 11 juli rollen 

Servische tanks Srebrenica binnen. Er wordt luchtsteun beloofd. We krijgen opdracht 

om in de bunkers te gaan zitten en te wachten op een Massive airstrike op de 

Servische stellingen. (meer dan 50 vliegtuigen) Na een paar uur wachten blijft de 

massale luchtsteun uit. Slechts twee Nederlandse F16’s voeren aanvallen uit op 

Servische stellingen en vernietigen een tank en haar bemanning. Later heb ik de 

beelden vanuit de F16 teruggezien op de vliegbasis Leeuwarden. Mladic is laaiend en 

dreigt alle Nederlandse officieren te doden. Uiteindelijk stoppen de luchtaanvallen 

onder deze druk. Ondertussen komt er een enorme vluchtelingenstroom op gang. 

We maken een plan om de vluchtelingen op te vangen. De toestroom is te massaal 

en de plannen kunnen in de prullenbak. Er komen meer dan 4000 vluchtelingen op 

de compound. Ik geef opdracht voor sociale patrouilles. Hulp daar waar nodig. Het 

blijft een chaos. Iedereen wil bij ons de compound op om veiligheid te zoeken. Ik pak 

een meisje van 16 jaar op die bewusteloos op de grond ligt bij het nabijgelegen 

busstation. Ik neem haar over mijn schouder mee naar het hospitaal. Ik zweet. Mijn 

helm hangt half over mijn ogen. Ik zal en moet het halen. Onderweg word ik met een 

Kalasjnikov bedreigt door een Moslimstrijder. Met de moed der wanhoop begin ik 

hem uit te schelden en bezig te houden. Op de achtergrond zie ik Nederlandse 

infanteristen naderbij komen. De moslimstrijder merkt ze ook op en vlucht de bossen 

in. Aangekomen bij het hospitaal blijkt het meisje tijdens het verplaatsen te zijn 

overleden. Ik leg haar neer en zak vermoeid op de grond. Ik zit daar 5 minuten en 

geef opdracht haar weg te halen en op een andere plek te leggen. We tellen vier 

burger doden en ik laat een noodgraf graven. Tijdens een ronde vinden we een dode 

baby in een vuilniszak met de navelstreng om de nek. Ook hem laat ik in het noodgraf 

leggen. Ik vraag de Koninklijke Marechaussee met de GPS de locatie te peilen om 

later iedereen makkelijk terug te kunnen vinden en te identificeren. Ik laat het graf 

dicht gooien. Ondertussen komen er bussen aan om de bevolking van Srebrenica te 

deporteren. Mannen worden van de vrouwen gescheiden. Vaders kussen hun 

kinderen voor de laatste keer. Het is te verschrikkelijk voor woorden. Uiteindelijk 

vertrekt het bataljon naar Nederland. Ik mag een week ontspannen in het redelijk 

rustige Busovaca. Daarna volgt de opdracht om naar Zagreb te gaan om een 

hernieuwde inzet voor te bereiden. Zover komt het niet. In november 1995 verlaat ik 

Zagreb en ben ik terug in Nederland. 
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We schrijven maart 2022. Ik krijg een mail van Het Nederlandse Veteranen instituut 

of ik interesse heb om deel te nemen aan een terugkeer reis naar Srebrenica.  

Het wordt gezien als een soort pilot. In eerste instantie voel ik er niet veel voor. Wat 

moet ik daar gaan doen? Ik ben nu al ruim 8 jaar weg bij Defensie, ben wel veteraan 

maar dat is het dan ook wel. Mij zal je niet zien op veteranendagen en dergelijke. Ik 

heb mijn werk gedaan en dat is het. Waardering heb ik niet nodig. Die heb ik gekregen 

van collega’s en dat is me veel meer waard dan de waardering van de politiek. Toch 

kriebelt het wel een beetje. Ik heb contact met een collega die er woont en soms zie 

ik ook foto’s die worden gepost door een chirurg die in het hospitaal werkzaam was. 

Overleg met vrouw en kinderen leidt ertoe dat ik mij aanmeld voor de infodag op  

19 april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kom aan op het veteraneninstituut waar ik in mijn actieve militaire periode nog 

nooit was geweest. Het ziet er imposant uit. Het is een mooi gebouw, waarin ook de 

politie en andere overheidsdiensten zorgdragen voor hun medewerkers op het 

gebied van PTSS en andere mentale en lichamelijke klachten. Na de ontvangst en 

een introductie over de huidige situatie in Bosnië, mogen we wat gaan doen aan 

verwachtingsmanagement. Als ik aan de beurt ben, geef ik aan dat ik nieuwsgierig 

ben hoe het er nu uitziet op de compound waar ik ooit werkzaam was. Daar blijft het 

bij. Tot mijn schrik zijn er collega’s die hun tranen niet kunnen bedwingen. Met enige 

verwondering zie ik het aan. Tijdens de terugkeer reis naar Bosnië zal ik begrijpen 

waarom. 

 

Op 24 mei komen we bij elkaar (13 man sterk) op vliegveld Eindhoven. De groep is 

rustig en misschien wel iets gespannen. Teruggaan naar de plek waar de grootste 

genocide na de tweede wereldoorlog heeft plaatsgevonden is niet zomaar wat. Er 

ontstaat in een korte tijd een enorme groepsbinding. Dat geeft mij een goed gevoel. 

Het ouderwetse militaire gevoel dat je een team bent dat elkaar niet laat zakken. De 

humor en slechte militaire grappen krijgen de overhand. Het feit dat we een paar uur 

vertraging hebben en daarom pas rond 22.00 uur aan de warme maaltijd zitten in 

Sarajevo boeit niet. We hebben elkaar en zijn gewend om met teleurstellingen om te 

gaan. Nog een biertje en de zweetlappen opzoeken. Het hotel is prima. Morgen loopt 

om zes uur de wekker af om ons te gaan verplaatsen naar Srebrenica. 



  

Het is 25 mei. We hebben net ontbeten en wachten op ons vervoer. Er zijn een aantal 

mensen al vroeg wakker geworden. Ik ben er één van. Ik ben altijd wel vroeg wakker, 

maar nu is het wat extremer. Misschien toch onderliggende spanning? Geen idee. Ik 

voel met fit en ben klaar voor de reis. We rijden door de fantastische natuur van 

Bosnië naar Potocari, een kilometer of drie van Srebrenica. Ik herken de omgeving 

onmiddellijk. We rijden het terrein op van de voormalige accufabriek waar toentertijd 

de bataljonsstaf en het veldhospitaal waren gelegerd. Binnen is er veel veranderd, 

maar mijn werk- en slaapplek zijn nog aanwezig. Dat betekent dat er eigenlijk 27 jaar 

lang maar weinig aan veranderd is. Ook de grote loods, waar 4000 vluchtelingen 

zaten, is niet veranderd.  

 

 

 

 

 

 

 

Ik loop over het terrein en ga automatisch naar het noodgraf. Dat is gemarkeerd. Ik 

lees dat de Nederlandse staat de namen niet heeft vrijgegeven en niet wilde helpen 

bij de identificatie. Dat zou best zo kunnen zijn. Ik weet in ieder geval wel wie erin 

lagen, mede dankzij Pax Christie, die mij een jaar of 10 geleden hebben geïnformeerd. 

De stilte wordt verstoord door een vrachtauto die op het grasveld gaat draaien. Er 

wordt op de compound nog steeds gewerkt. Het is ondertussen een Memorial Centre 

geworden om de doden te herdenken en informatie te verstrekken over de 

gebeurtenissen van toen. Voor de lunch rijden we naar Srebrenica. We hebben de 

lunch in het plaatselijke eetcafé. We worden vriendelijk ontvangen. Er is genoeg te 

eten. Je merkt wel dat ons groepje een bezienswaardigheid is. Regelmatig komen er 

mensen binnen om een blik te werpen en weer naar buiten te gaan. In de middag 

rijden we naar OP (observatiepost) Quebec. We lopen rustig naar boven als we 

plotseling door een man worden aangesproken. Wat we hier doen. We vertellen dat 

we van Dutchbat 3 zijn en bezig met een terugkeerreis. Hij wordt heel enthousiast en 

nodigt ons uit om bij hem thuis iets te drinken. Stoelen worden aangedragen en de 

houten bankjes voorzien van kussens. Dan komt eruit waarom hij zo blij is. Tijdens de 

oorlog werden de observatieposten bevoorraad met ezels omdat de paden ernaar 

toe niet begaanbaar waren voor voertuigen. Deze man verzorgde als kind onze 

lastdieren als de spullen waren afgeleverd. Als dank kreeg hij dan altijd wat lekkers. 

Ondertussen is hij 38 en woont samen met vrouw, kind en moeder boven op de berg. 

We rijden voor het diner naar restaurant Ladjarica. Een houten gebouw met keuken, 

fantastisch gelegen aan de snelstromende Drina rivier. De eigenaar heeft zijn best 

gedaan. Er is eten in overvloed. Emir Suljagic, de directeur van het Memorial Center 

sluit ook nog even aan. Na de maaltijd verplaatsen we ons naar het hotel in Bratunac. 

 

 42 



  

26 Mei. We zijn weer vroeg op. Aangekomen in het  

restaurant om te ontbijten, blijkt de kok niets te  

hebben voorbereid. In alle haast worden er wat eieren  

gebakken en wat ham tussen geduwd. Het smaakt  

eigenlijk nergens naar. Met een paar bakken koffie  

spoelen we de smaak maar weg. Er heerst wat  

hilariteit binnen de groep. Ook dit is Bosnië. Na een  

hartelijk afscheid stappen we weer in de busjes om  

terug te keren naar Potocari. Bij de plaatselijke bloemist worden bloemstukken 

aangeschaft. Het is stil binnen de groep als we de begraafplaats oplopen. Hier liggen 

ruim 8300 slachtoffers van de genocide begraven.  

 

Onze geestelijk verzorger houdt een korte toespraak. We leggen namens Dutchbat 3 

de bloemen op het herdenkingsmonument. Dit wordt voor velen misschien wel een 

zware dag. We gaan naar de plekken toe waar 2 van onze collega gesneuveld zijn. 

Als eerste rijden we naar OP Foxtrot. Op 8 juli 1995 reed hier Raviv van Rensen in zijn 

pantservoertuig voorbij een huis om verderop een nieuwe positie in te nemen tegen 

de Serven. Vanuit het huis werd een handgranaat  

gegooid en trof van Rensen. Op deze plek is  

een klein monument gebouwd ter herinnering aan  

hem. Eén van de collega’s is hier getuige van geweest  

en krijgt het woord om er iets over te vertellen. Hij  

begint maar stokt al snel. De tranen rollen langzaam  

van zijn wangen. Al snel wordt hij getroost en zijn er  

wat armen over zijn schouder. Hij maakt alsnog zijn  

verhaal af en we leggen bloemen op het monument. 

 

We lopen terug naar de busjes om te verplaatsen naar onze lunchlocatie. In het busje 

waar ik in zit is het wat stil. Dat verandert als we een soort van geiten pad op moeten 

om bij de lunchlocatie te komen. Hier woont Rob Zomer, een ex-dutchbatter die 

ervoor gekozen heeft om in Bosnië te blijven wonen. Hij heeft daar midden in de 

heuvels een stuk grond gekocht en daar zelf een huis op gebouwd. Het is een 

fantastische locatie. Hij verdient zijn geld door wat klussen te doen en een B&B te 

runnen. Hij verbouwt zelf zijn groenten, en had een dertigtal geiten en schapen voor 

melk en vlees. De geiten en schapen zijn sinds een week weg omdat het te 

arbeidsintensief was. Verder heeft hij ook nog een opvang voor honden waarvan er 

vijf rondlopen. Hij was twee dagen bezig geweest om de lunch voor te bereiden. Dat 

kon je ook wel proeven. Zijn zelfgemaakte geitenkaas was heerlijk. Dan proef je echt 

het verschil tussen zelfgemaakte kaas en fabriekskaas. Na een uur was het tijd om te 

vertrekken naar Jajice. Na een uurtje rijden komen we aan bij de OP waar Jeffrey 

Broere op 29 maart 1995 sneuvelde.  
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Tijdens een mortierbeschieting viel er een mortier op 10 meter van hun gezamenlijk 

onderkomen. De commandant gaf opdracht met spoed naar de bunker te gaan om 

een veilig heenkomen te zoeken. Jeffrey was de laatste die naar de bunker sprintte. 

Vlak voor de bunker werd hij getroffen door de scherven van een tweede mortier. De 

gewondenverzorger heeft hem nog behandeld en in het pantservoertuig gelegd om 

het te vervoeren naar het Noorse geneeskundig bataljon. Vijandelijke eenheden 

bleven vuren op het voertuig waardoor het moeilijk wegkwam. Met de hulp van twee 

Deense Leopard 2 tanks, werd het transport voortgezet. Onderweg bezweek Jeffrey 

aan zijn verwondingen. De twee collega’s die daarbij betrokken waren vertelde hoe 

één en ander gebeurd was. Op uitnodiging van de huidige bewoner waar de OP 

stond nodigde hen uit om de locatie nog eens te bekijken. Eén van hen had een 

fotoboek meegenomen. Dat gaf een mooi inzicht in de situatie van toen en nu. 

Schijnbaar was ons bezoek alweer opgevallen. Een auto stopte, een man stapte uit 

en begon iedereen hartelijk de hand te schudden. Hij had zijn dochter maar 

meegenomen, die heel goed Engels sprak. Ik heb daar op zich niet veel van 

meegekregen omdat het mij wat te druk was om midden op de weg te gaan staan. 

Nadat de man en dochter verdwenen waren, hebben we bloemen op het 

herdenkingsmonument gelegd en volgde er een moment van stilte voordat de 

moskee opriep tot gebed. Toepasselijker was het niet af te sluiten. Het was voor een 

aantal collega’s een pittig en emotioneel dagje. Daarna zijn we verplaatst naar Tuzla. 

Hier werd de ontwikkeling van Bosnië een klein beetje zichtbaar. Midden in Tuzla is 

een heel groot plein met een fontein. Het mooie zomeravondweer had ervoor 

gezorgd dat gezinnen zich op het plein prima vermaakten. Kinderen op fietsjes, 

livemuziek en alle terrassen vol. Mooi om te zien wat vrede doet. Na te hebben 

gegeten in het restaurant hebben we nog een korte wandeling gemaakt. Daar 

hebben we even stilgestaan bij een monument met een zee van bloemen, dat 

herinnert aan een mortieraanval in mei 1995 waarbij 71 mensen omkwamen.  

 

27 Mei. Vanochtend hebben we een bezoek gebracht de Snaga Žene, een 

zogenaamde NGO. (Non Gouvermentele Organisatie) Snaga Žene werd in 1999 

opgericht met als doel hulp te bieden aan de grote aantallen vrouwen en kinderen 

die na het einde van het conflict als vluchtelingen in het kanton Tuzla leefden. De 

vrouwen lijden aan complexe trauma's. Om die trauma’s te verwerken, bewerken ze 

hun eigen moestuin en kweken daar allerlei agrarische producten. Deze worden 

verkocht op diverse markten en zo wordt er voor hen ook een bron van inkomen 

gegenereerd. Wat ze verdienen wordt een beetje in het midden gelaten. Het zal vast 

wel minder zijn dan de € 400,- die een gemiddelde werknemer in Bosnië per maand 

verdiend. We nemen voor een klein kapitaal aan thee mee en verplaatsen ons naar 

Sarajevo. Het laatste diner van deze reis nuttigen we op het dak van het Courtyard 

Marriot Hotel met een fantastisch uitzicht over Sarajevo. 
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28 Mei. We zijn weer bijtijds opgestaan. Tijdens het ontbijt gebeurde er ook weer wat 

bijzonders. Een aantal van ons hadden wat moeite met het koffiezetapparaat. Een 

mevrouw uit de bediening bracht de oplossing. Kwestie van de goede knop 

indrukken. Ze vroeg waar wij vandaan kwamen. Toen we zeiden uit Nederland te 

komen antwoordde in het Nederlands dat ze in de oorlog uit Srebrenica was 

gevlucht. Ze woonde nu in Sarajevo, zonder man en kinderen. De reden laat zich 

raden. Vandaag staat als laatste een toeristische attractie gepland. De zogenaamde 

“Tunnels of Hope”. Sarajevo heeft 3 jaar lang onder hevige bombardementen geleefd 

zonder enige vorm van water, voeding en medische zorg. Door de tunnels te graven 

konden er toch goederen worden geleverd om het leven enigszins dragelijk te maken. 

De belegering kostte aan 12.000 mensen het leven en 50.000 raakten gewond. Na de 

oorlog is de stad grotendeels weer opgebouwd maar sporen van de oorlog blijven te 

zien. Na dit bezoek zijn we vertrokken naar het vliegveld om terug te keren naar 

Nederland. We zouden om 13.00 uur vliegen, het werd 16.30 uur. Jammer, maar het is 

niet anders. Gaf ons mooi de gelegenheid om terug te kijken op een drukke en soms 

emotionele week. Ik hoop dat deze terugkeerreis dat gebracht heeft wat mijn 

collega’s ervan verwachtten. Voor mij was het interessant om weer eens voet te zetten 

op de locatie van het veldhospitaal en herinneringen de revue te laten passeren. Het 

was een week van bezinning en samenzijn met de collega’s uit die tijd. Dat heeft 

iedereen goed gedaan.  

Richard van Hoogwaarden  
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Nationale Vereniging de Zonnebloem verrijkt de levens van meer dan 100.000 mensen 

met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Al meer dan zeventig jaar maakt de 

vereniging bezoeken aan huis, dagjes uit en aangepaste vakanties mogelijk. De bijna 

30.000 vrijwilligers zijn actief in vrijwel elke wijk, dorp en stad van Nederland. De 

Zonnebloem streeft naar een samenleving, waaraan mensen met een lichamelijke 

beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. De Zonnebloem zegt niet 

voor niets: Er kan zoveel meer dan je denkt. 
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Vrijwilligerswerk voor mensen met lichamelijke beperking  

Zonnebloem zoekt bestuursleden in Wolvega en omgeving 

  

Zonnebloemafdeling Wolvega zoekt aanvulling van haar bestuursteam! Mensen met 

bestuurservaring en/of een neusje voor bestuurswerk die zich als vrijwilliger in willen 

zetten voor mensen met een lichamelijke beperking. Nu de coronacrisis op zijn retour 

lijkt en er weer van alles mag, willen de plaatselijke afdelingen snel de draad oppakken 

en nieuwe activiteiten gaan organiseren. Daarvoor zijn extra vrijwilligers, waaronder 

ook bestuursleden, nodig.  

  

Als bestuurslid ondersteun en begeleid je vrijwilligers bij hun plaatselijke 

Zonnebloemwerk in o.a. Oldeholtpade, Ter Idzard, Steggerda en Wolvega. Dat werk 

bestaat uit het bezoeken, samen eropuit gaan en het organiseren van activiteiten en 

vakanties voor mensen die door een lichamelijke beperking vaker alleen zijn dan ze 

zouden willen. Voor hen zijn persoonlijk contact en eropuit gaan niet altijd 

vanzelfsprekend. En voor velen van hen is sociaal isolement een dagelijkse realiteit. 

Zonnebloemvrijwilligers laten deze mensen niet zitten. Zij creëren momenten om naar 

uit te kijken en herinneringen om te koesteren.   

  

Mogelijke bestuurstaken  

Krijg je energie van organiseren of houd je graag de administratie op orde? Of ben jij 

de voorzitter die als verbinder het vrijwilligersteam weet te motiveren? Als bestuur zorg 

je er met elkaar voor dat de vrijwilligers zo goed mogelijk kunnen doen wat ze leuk 

vinden!  En dat er een gevarieerd activiteitenaanbod is, afgestemd op de wensen en 

behoeften van de mensen met een lichamelijke beperking. Daarbij ligt de nadruk steeds 

meer op kleinschalige en 1-op-1 activiteiten. Verder zorg je er samen voor dat de 

Zonnebloem afdeling Wolvega zichtbaar en vindbaar is en zo van betekenis blijft voor 

met mensen met een lichamelijke beperking.  

  

Kennismaken  

Is je interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil je meer weten? Kom dan kennismaken! 

Je zult zien dat bestuurswerk bij de Zonnebloem niet alleen leuk is om te doen, maar 

dat het ook een goed gevoel geeft om iets voor een ander te kunnen betekenen. Met 

jouw tijd en inzet kun je echt het verschil maken! Uiteraard kun je je ook als vrijwilliger 

aanmelden. Neem voor een kennismaking contact op met Mirjam van Sonsbeek, via 

mirjam.vansonsbeek@zonnebloem.nl. Op www.zonnebloem.nl/wolvega vind je meer 

informatie. Algemene informatie kun je op www.zonnebloem.nl vinden.   
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Univé Blog  

Uitvliegen 

 

Niet alleen op ons werk is het druk, maar zoals elk jaar lijkt het of de scholen alles in 

de laatste maanden proppen. Ik neem ze dat niet kwalijk, want zo gaat dat nu 

eenmaal. Dat is overigens niet een antwoord waar je altijd genoegen mee zou moeten 

nemen. Nog maar een korte periode voordat de schoolvakanties beginnen. We 

merken het aan onze overvolle agenda's en vermoeide kinderen. En uit eigen ervaring 

kan ik zeggen dat die twee een slechte combinatie vormen. Mijn oudste is geslaagd 

bij Terra en gaat na de zomervakantie zijn opleiding in Meppel vervolgen. Voor hem 

staat nog een reis naar Berlijn gepland, examenfeest en daarna de boeken inleveren. 

De twee middelste kinderen, zitten in groep 8. Dat betekent een schooladvies 

bespreken, scholen bezoeken, voorbereiden op de Iep toets, schoolkeuze maken, 

oefenen voor de musical, op kamp gaan, laatste loodjes op school en dan  

vlak voor de zomervakantie de uitvoering van de musical. Allemaal erg spannend.  

 

Op het werk hebben we met het team dagstarts en in één daarvan gaf ik aan dat we 

alweer halverwege het jaar zijn en dat de tijd voorbij lijkt te vliegen. Vanuit die 

opmerking maak ik ook het bruggetje naar de vakantieperiode die voor de boeg 

staat. Een aantal collega`s is ten tijde van het schrijven van deze blog op reis, de 

eersten zijn zelfs alweer terug, maar de grootste groep gaat in de zomervakantie op 

reis. Ik merk dat door de drukte op kantoor de vakantie niet het gesprek van de dag 

is. Enerzijds kun je constateren dat het goed is, omdat ze met hun hoofd bezig zijn 

met de relaties. Tegelijkertijd is de voorbereiding en de daarmee gepaard gaande 

voorpret ook superbelangrijk. Het geeft ook een andere energie en zorgt voor 

verbinding tussen de collega`s.  

 

Wat ik wel meekrijg, is dat mijn collega`s veel vragen krijgen over de perikelen op 

Schiphol en of er dekking is op de annuleringsverzekering. Deze leden moeten we 

teleurstellen, maar we kunnen wel tips geven en verwijzen hun door naar de 

reisorganisatie of de vliegmaatschappij. Het is enorm teleurstellend wanneer je jaren 

hebt gespaard om een reis te maken en dan krijgt te horen dat je reis wordt 

geannuleerd. Het lijkt voor veel mensen ook de wel bekende druppel te zijn. Je twee 

jaar aan alle beperkingen over corona hebben gehouden, niet kunnen reizen in die 

periode en dan je welverdiende vakantie in het water zien vallen.  
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Ik hoop oprecht dat er voor deze mensen een alternatief geboden gaat worden of 

dat ze zelf opzoek gaan naar een vervangende reis. En dat ze het ook kunnen 

accepteren, zodat ze toch kunnen genieten. Maar dat is makkelijker gezegd dan 

gedaan.  Zelf probeer ik mij er een voorstelling van te maken. We gaan met ons achten 

en hond Boaz naar de Ardennen. Stel dat we om wat voor reden bericht krijgen en 

dat de vakantie niet doorgaat. In eerste instantie teleurstelling, maar dan schakelen 

Esther en ik naar plan B. We hebben een complete kampeeruitrusting en dat biedt 

voor ons prima mogelijkheden. Alleen dan moeten we het de kinderen gaan vertellen. 

Nu wordt het al een stuk lastiger. 

 

Over lastig gesproken. Ik stop voorlopig met mijn blog en dat is een “lastige” keuze. 

Met veel plezier heb ik onze belevenissen op papier gezet, maar de laatste tijd haalde 

ik de deadline voor het inleveren niet meer. Ik heb altijd de ruimte gevoeld van de 

redactie om het iets later aan te mogen leveren. Daar ben ik ze dankbaar voor. 

 

Ik wens iedereen vanaf deze plek een fijne zomer toe. En voor diegene die op reis 

gaat, geniet van je vakantie en maak nieuwe herinneringen.  

 

Jeroen Mulder 

Ambassadeur Univé Noord-Nederland 

Geslaagde collecte voor het Longfonds 

Van 16 tot en met 22 mei zijn er in ons dorp weer 9 collectanten op pad geweest om 

geld in te zamelen voor het Longfonds. Dankzij baanbrekend onderzoek is er goede 

hoop dat in de toekomst beschadigd longweefsel hersteld kan worden en longziekten 

kunnen worden voorkomen. Hoopvol nieuws dus voor de 600.000 mensen in ons land 

met COPD en 35.000 mensen met een longziekte. Maar voordat het zover is moet er 

nog veel gebeuren. Heel mooi daarom dat er in ons dorp ook dit jaar weer gul werd 

gegeven. De totale opbrengst was 637 euro. Namens het Longfonds dank aan 

iedereen die een steentje heeft bijgedragen door een gift te doen, contant of via de 

QR-code. En een bijzonder woord van dank aan alle collectanten! 

Volgend jaar is de collecte voor het Longfonds van 8 tot en met 13 mei. 

Voor de route Hamersweg/ Hoofdweg midden (in totaal 49 huizen) ben ik op zoek 

naar een nieuwe collectant. Misschien is er iemand die dit leest en denkt “ik ga ook 

helpen in de strijd tegen longziekten”. 

Jouw aanmelding op 06-44 15 59 61 is heel erg welkom! 

 

Jan de Boer 

Coördinator Longfondscollecte in Oldeholtpade.  

Longfonds 



  
Agenda 

Staat genoteerd  Planning 

N. B. Wilt u als vereniging een jaarvergadering of een andere belangrijke activiteit 

inplannen? Informeer dan eerst bij Jan Wever, Scheenekamp 3, tel. 689446, e-mail 

wever.kids@home.nl of er op die datum misschien al iets is gepland! Per e-mail in ieder 

geval even vermelden: de datum, de activiteit, de locatie en de tijd. De vergaderingen of 

andere activiteiten die bij Jan Wever worden gemeld, komen niet alleen in deze agenda, 

maar ook op de website te staan.  

16-07-2022 Tsjerkepaad    Stephanus Kerk 

30-07-2022 Tsjerkepaad    Stephanus Kerk 

13-08-2022 Tsjerkepaad    Stephanus Kerk 

25-08-2022 Inleveren Kopij    Thema: Opgeladen? 

27-08-2022 Tsjerkepaad    Stephanus Kerk 

05-09-2022 Oud papieractie ‘de Striepe’  Vanaf 18:00 uur 

10-09-2022 Tsjerkepaad    Stephanus Kerk 

 

Holenpathe 

Is het informatieblad voor de inwoners van Oldeholtpade en wordt uitgegeven door 

een werkgroep, onder auspiciën van Plaatselijk Belang Oldeholtpade. De redactie 

behoudt zich het recht voor de aangeleverde kopij te corrigeren, in te korten of 

eventueel te weigeren. Ook kan het voor komen dat een artikel in een latere uitgave 

geplaatst wordt. Anoniem aangeleverde teksten worden niet geplaatst.  

 
Medewerkenden:  Gerlinda Delfsma Ria Haasdijk 

   Albertje Meijerink Richard van Hoogwaarden 

Lay-out:   Sonja Deli-Mulder & Alie Nijholt 

Foto’s voorpagina: Leny Salverda 

Bezorger:  Jan de Boer 

Drukwerk:  Copyshop Wolvega 

Redactieadres:  Hoofdweg 152  e-mail: holenpathe@gmail.com 

Banknr. Dorpskrant: NL55 RABO 0371.987.954 t.n.v. Plaatselijk belang 

Oldeholtpade ovv. Werkgroep 

dorpskrant 
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